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“2017 Türkiye'nin En İyi Karma Projesi” 1071 Ankara, sadece iş kuleleri ve rezidanslarıyla değil, dikkat çeken cadde konseptiyle de sizi etkilemeye hazırlanıyor. 


1071 Ankara; dünya mutfağından lezzetlere ve prestijli markalara ev sahipliği yapacak 69 mağazası ve 
kültür-sanat aktiviteleri ile şehrin sosyal yaşamında yeni bir dönemin mimarı oluyor. 


Çankaya'nın en yüksek 2 iş kulesi, 110 etkileyici yaşam alanına sahip rezidans kulesi ve Ankara'nın en büyük cadde alışveriş merkeziyle bir ustalık eseri, Çukurambar'da. 
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“bir ege restoranı” 


0512 426 15 66 
Cinnah Caddesi Farabi Sokak 
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Birleşmiş Milletler tarafından kabul görerek uluslararası bir gün haline gelen ve tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanan 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü baharın gelmesini müjdelemeye hazırlanan Mart ayının en anlamlı günü... Bu özel gün, 
kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesiyle birlikte, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını vurgulamayı hedefleyerek kadın erkek eşitliğini savunmuştur. Tüm dünyanın kabul gördüğü bu gün Türkiye'de ilk defa 1921 yılında “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Hayatımızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tüm kalbimizle kutluyoruz. 


Kadınlar gününü özenle kutladığımız Mart ayı sayımızda kapağımızda Minimal Contracts'ın kurucusu başarılı iş kadını Taliha Allameoğlu'nu konuk ettik. Park Vadi Projesi ile başlayan serüveninde Ankara'nın birçok özel ve önemli projesinde de yer alan Allameoğlu siz değerli Bom Dergi okuyucuları için samimi açıklamalarda bulundu. Hayattaki önceliğini iyi bir anne olmaya adadığını dile getirirken, iş hayatı ve özel hayatı arasındaki en hassas çizginin oğlu olduğunu vurguladı. 
Projelerine, hedeflerine, sektörün trendlerine ve hayata bakış açısına dair ipuçları bulabileceğiniz bu keyifli röportajımızı ilgiyle okumanızı diliyoruz. 


Baharın gelmesiyle birlikte Başkent sokakları hareketlenmeye başladı. Türk Eğitim Derneği'nin “10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık” daveti, İngiltere, Slovakya ve Almanya büyükelçiliklerinde düzenlenen etkinlikler, Roxx Caracca'nın koleksiyonunu tanıttığı şık açılış, sürpriz doğum günü partileri ve birbirinden başarılı isimler ile gerçekleştirdiğimiz röportajlar... Hepsi ışıltılı sayfalarımızda sizleri bekliyor. 


Alanında uzman yazarlarımızın ilginizi çekecek köşe yazıları, moda ve makyaja dair en güzel tüyolar, stil önerileri ve çok daha fazlası... Heyecan ve titizlikle hazırladığımız BOM (Brand of Magazine) Mart özel sayımızı keyifle ve ilgiyle incelemenizi diliyoruz. 
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KAPAK RÖPORTAJI: TALİHA ALLAMEOĞLU 


Mart ayı sayımızda kapağımızda Minimal Contracts'ın sahibi başarılı iş kadını Taliha Allameoğlu'nu konuk ettik. Projelerine, hedeflerine, sektörün trendlerine ve hayata bakış açısına dair ipuçları bulabileceğiniz bu keyifli röportajımızı ilgiyle okumanızı diliyoruz. 


ROPORTAJ: MUSTAFA TOGAY CÖMERT 


Birçok sektörde başarılı bir yükseliş yakalayan MTC Holding'in kurucusu Mustafa Togay Cömert ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 


CROWNE PLAZA ANKARA, HG'NİN EN BÜYÜK ÖDÜLÜNÜ ALDI 


Dünya genelinde 5 binden fazla otelle hizmet veren Uluslararası InterContinental Hotels Group üyesi Crowne Plaza Ankara oteli, IHG tarafından her yıl düzenlenen Star Awards gecesinde “CEO Özel Ödülü ve Yılın En İyi Satış Ekibi” ödüllerini alarak 2017 yılında göstermiş olduğu üstün performansını taçlandırdı. 


ANKARALILAR TELOMER TEKNOLOJİSİYLE BULUŞTU 


Türk Eğitim Derneği'nin “10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasına destek olmak için düzenlediği “Tadımlık Sohbetler, Tadımlık Lezzetler” etkinliklerinin bu seferki konuğu Prof. Dr.Hakan Cangül oldu. 


FUNDA BEKİŞOĞLU'NA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ 


Başarılı iş adamı Turgut Bekişoğlu'nun zarif eşi, Ankara cemiyet hayatının güzel isimlerinden Funda Bekişoğlu doğum gününü ailesi ve dostlarıyla birlikte kutladı. 


ROXX CARACCA'DAN ÖZEL DAVET 


Genç Moda Tasarımcısı Yazgülü Buse Karakaş'ın koleksiyonunu sergilediği mağazası Roxx Caracca'da düzenlenen davete Başkent cemiyet hayatının seçkin isimlerini bir araya getirdi. 


EĞİTİME HER 


OLGA KALEMCİ 


TARZI DİKKAT ÇEKTİ 


aşkent cemiyet hayatının en renkli isimlerinden Olga 

Kalemci ile bir davet sonrası karşılaştık. Tarzıyla 

oldukça dikkat çeken güzel isim diz üstü çizmeleri, 

mini eteği ve Gucci kazağıyla şıklığını tamamladı. 
Hava değişimlerinden dolayı çok fazla dışarı çıkmayı tercih etmediğini aktaran güzel isim kısa süren sohbetimizin ardından teşekkür ederek yanımızdan ayrıldı.m 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DRIVE DE CARTIER 

ER Niraerun: MOVEMENT 1904 MC MOONPHASES 

Zi 

ÇARTIER COLLECTION IS ELEGANCE REDEFINED. THE SLEEK LINES OF THIS C WATCH CREATE A TRULY.STYLISH PIECE, BROUGHT TO LIFE BY THE MAISON MANUFAC OVEMENT 1904 MC, DISPLAYING THE MOONPHASES'AT“6:O'CLOCK. ESTABLISHED IN 1847, CARTER'CREATES EXCEPTIONAL WATCHES 


THAT COMBINE DARING DESIGN AND WATCHMAKING SAVOIR-FAİRE. 


cartier.com 
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NEXT LEVEL AVM Dumlupınar Bulv. 3b52 - 4903122868037 


METİN UCA 


aşarılı sunucu, spiker ve yazar Metin Uca objektiflerimize yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen Kitap Fuarı için Başkent'e geldiğini aktaran Ünlü yazar, hem kendi kitabının imza günü hem de Trilye Restoran'ın sahibi Süreyya Üzmez'in imza günü için büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. 
Ankara'daki okur oranından oldukça memnun olduğunu söyleyen Uca, teşekkür ederek yanımızdan ayrıldı. 
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DİLAN KARAARSLAN 


enç ve başanlı iç mimar Dilan Karaağaç 

Roxx Caracca mağazasından yaptığı alışveriş 

sonrası objektiflerimize yansıdı. Başarılı 

mimar, Roxx Caracca markasının Ürünlerine olan hayranlığını dile getirdi. Formuna oldukça dikkat ettiği göze çarpan güzel isim, bizlerle sohbetinin ardından teşekkür ederek yanımızdan ayrıldı. 
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ATILLA-ALARA GÜNEŞ 


ıldız Holding yöneticilerinden Atilla Güneş Di i va ile kızı Alara Güneş görüntülediğimiz isimler he ; (/ Ay arasındaydı. Kızıyla birlikte hafta sonunu Em | a > 


değerlendirip öğle yemeği yiyen baba-kız keyifli 


bir gün geçirdi. İşlerini hallettikten sonra araçlarına binerek ; uzaklaşan Atilla Bey ve kızı objektiflerimize gülümsemeyi ihmal etmedi. 
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TAMER-ZEYNO KARADAĞLI 


aşarılı ve karizmatik oyuncu Tamer Karadağlı'yı 

kızı Zeyno Karadağlı ile birlikte La Gioia'nın 

önünde görüntüledik. Güzel havanın tadını 

kızıyla beraber çıkaran Karadağlı; çekimlerin yoğun şekilde geçtiğini, fırsat buldukça kızına vakit ayırmayı ihmal etmediğini belirttiği kısa sohbetimizin ardından mekana geçi. 
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işlerinden dolayı kendine zaman ayıramadığını ve dışarı çıkacak vaktinin olmadığını aktardı. Güzel isim 


arkadaşlarıy 


yanımızdan ayrıldı. 


isimlerinden Nesrin Kılavuz ile bir davet çıkışı karşılaştık. Her zamanki sempatik tavırlarıyla 


ara cemiyetinin tanınan önde gelen 


ikkat çeken güzel isim, uzun zamandır 


a beş çayı için sözleştiğini söyleyerek 


34 -Brand of Magazine 


—| we ml 
€G dei 
(— 
(-| 
"a5 


ÖZEL ANKARA 
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PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ MERKEZİN 


STAJIRICAYI 
ŞFET 


Kazım Özalp Mahallesi NR 90312 4471212 Ig 9031243748 48 
Uğur Mumcu Caddesi “> Wwww.hle.comir infodhlc.com.tr No:6 GOP Ankara/Türkiye © hictipmerkezi © hictipmerkezi 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çocuk şenliğine 


güzel isim, çocuklarıyla birl 
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FERDA YILDIRIM 


yaz TV Ana Haber 


beş çayı için gittiği La Giola kafeye 

objektiflerimize takıld 

arkadaşlarına ve dostlarına çok vaki aktaran başarılı spiker, fırsat buldukça küçük kaçamakların uzaklaşmak adına iyi geldiğini söyledi. 


, Gündemin yoğunluğundan 
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MERVE KALEMCİ 
EYYÜPOĞLU 


ayatının tanınmış İsimlerinden Eyyüpoğlu ile bir davet çıkışı Bilkent Station'a bir katılmak için geldiğini aktaran ikte gün boyu etkinliklere katıldığını ve çok eğlendiklerini aktardı. 


Bilkent Station'da karşılaştık. 


ERKAN-CANO PETEKKAYA 
AÇILIŞ DAVETİNE KATILDI 


Ik bir açılışa ev sahipliği yapan ma&me&pa Family 

Club'ın davetine oğlu ile katılan başarılı oyuncu 

Erkan Petekkaya bu ay objektiflerimize takılan 

isimler arasındaydı. Açılış davetinde gerçekleşen söyğşide çocuk ve aile arasındaki iletişim hakkında tecrübelerini paylaşan Petekkaya, oğlu ile keyifli bir gün geçirdiğini dile getirdi. 
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SELBİN ROSETTİ 


osetii restoranın sahibi, Ankara cemiyet hayatının 

tanınan isimlerinden Selbin Rosetti arkadaşlarıyla 

öğlen yemeğini yedikten sonra mekandan 

çıkarken görüntülendi. Yoğunluğunun son zamanlarda git gide arttığını söyleyen başarılı isim, işle ilgili birçok planının olduğunu dile getirdi. 
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ALEV TUNA 


nkara sosyal hayatının güzel isimlerinden Alev Tuna bir davet çıkışı objektiflerimize yansıdı. Bir modaevinde düzenlenen davete katılan güzel isim, tasarımların hepsini çok beğendiğini aktardı. Alışveriş yapmayı çok sevdiğini belirten Alev Tuna, modaevine tekrar özel olarak geleceğini ifade etti. 
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ANKARALILAR 
TELOMER TEKNOLOJİSİYLE BULUŞTU 


Türk Eğitim Derneği'nin “10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasına destek 


olmak için düzenlediği “Tadımlık Sohbetler, Tadımlık Lezzetler” etkinliklerinin bu seferki konuğu Prof. Dr.Hakan Cangül oldu. 


( “Sağlıklı Yaşam Sırları ve Telomerler*” konu başlığıyla N düzenlenen organizasyona Ankara cemiyet hayatının * Bi ç ilgisi yoğun oldu. Son dönemde Türkiye'de de çok ir —bi i konuşulan bir konu olan ve 2009 yılında Nobel — ) Tıp Ödülü kazatan Telomer bilimi ve reverse-aging e, j konulu konuşma, katılımcıların yoğun ilgisi ile merakla 


e Yi dinlendi. 


ŞIna 


A SELÇUK 
- PEHLİVANOĞLU 


HAKAN 
CANGÜL 


?) 


Telomer biyolojisi, DNA'daki şifrelere göre bireylerin biyolojik yaşını geriye alarak gençleştirmeyi hedefleyen yeni bir sağlık anlayışını getiriyor. Yaşlanma sürecinin yavaşlatılması yerini çok öte bir anlayışa, biyolojik yaşı geri almaya, yeniden sağlıklı ve genç olmaya bırakıyor. Sadece cildi değil, bedeni oluşturan 100 trilyon hücreyi gençleştiren, tüm doku ve organların daha iyiye gitmesini sağlayan yeni bir uygulama. Gelecekte sıkça adını duyacağınız bu yeni yaklaşım “reverse aging” 

İN olarak tanımlanıyor. 
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Etkinlikten elde edilen gelir Dayanışma Komitesi tarafından 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1988'den beri çorbada hepimizin tuzu var... 


DÖROĞLU 


RESTAURANT 


www.korogluiskembecisi.com 
Köroğlu İşkembecisi Merkez(G.O.P.):Koza Sokak116/18 0312 446 54 64 
Çukurambar Şubesi: Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:19 0312 287 99 87-88 


Çayyolu Şubesi: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, Alacaatlı Caddesi, Hilmi Barlas City, No:9 Çankaya/Çayyolu 0312 241 30 96-97 Ma 


BİZİM ÇOCUKLARIMIZ DAYANIŞMA DERNEĞİ 


b. GELİ 


ÜÇÜNCÜ ANAOKULU İÇİN KOLLARI SIVADI 


Bizim Çocuklarımız Derneği 2018 yılının ilk yardım yemeğini Etiler Scarlet Restaurant'ta gerçekleştirdi. 


Çocuklarımız Dayanışma 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkan'ı Sinem Nefesoğlu bu anlamlı güne ev sahipliği yaparken, misafirleriyle 

de davet boyunca yakından ilgilendi. Bizim Çocuklarımız Dayanışma 
Derneği'nin yönetim kurulunun eksiksiz katıldığı yemeğe birçok sanatçı 

da desteğini esirgemedi. 
Bu sanatçılardan Yeşim 
Salkım, Seren Serengil ve 
Emel Müftüoğlu sahneye çıkıp en güzel şarkılarını seslendirdiler. Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinem 
Nefesoğlu da sanatçı dostlarına katkılarından doları plaketlerini sahnede takdim etti. 
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Hayatımızı renklendiren 

tüm kadınlarımızın 
8 mart dünya 
kadınlar günü kutlu olsun. 


T. 4903122415191 

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2780. Cad. No:2 Çayyolu 

ANKARA 


info&leylatatar.com jiv 
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© İNGİLTERE BÜYÜKELİÇİLİĞİNDE 
ŞAİR ROBERT BURNS ANMASI “BURNS NIGHT” 


İskoçya'nın ve dünyanın en tanınmış şairlerinden Robert Burns İngiltere Büyükelçiliğinde düzenlenen bir organizasyonla anıldı. 


18. yy.da yaşamış, aksan ve şiir uyumunu 

büyük bir ustalıkla kullanarak adını yüzyıllar 

boyu yaşatan ve döneminin çok ötesinde 

işler yapmış olan şair Robert Burns'ü 

anma gecesine çok sayıda davetli ve Üst 

düzey yetkili katıldı. İngiltere Büyükelçisi Sir 

Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott i a LAR Gnica 

ev sahipliğinde düzenlenen gecede renkli N SIR DOMINIC CHILCOTT- İNE A 


anlar yaşandı. m : 


Görevine ocak a ayında başlayan iy 

İngiltere e 

Büyükelçisi Sir 

Dominick Chilcott 

ve eşi Jane S 

Lady Ghilcott 

Türkiye'deki ilk > 

“Burns Night” | 

etkinliklerini 

düzenlediklerini ve 

bundan ötürü çok Kğ, 

mutlu olduklarını A 


-Brand-ofMayazine .. gire, aktardı. 
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WYNDHAM 


>. 


A 


Ze, 7 Cay Up Ek CA Geleli, Günl 


o yüzden her şey bana özel olmalı. 
Sıradan mekanlar, klasik süslemeler ve sıkıcı müzikler bana göre değil! 


Masalsı bir ambiyans olmalı bir kere, kendimi Eyfel'de hissetmeliyim ya da Maldivler'de belki de! 
Ayrıca şehrin kalbinde olmalı benim düğünüm; danseden duvarlar ya da yemyeşil bir bahçe içinde... 


RO wyohamankars va WYNDHAM 


Söğütözü, Ankara | 312 219 03 03 


wyndhamankara.com Ankara 
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# kıyafetlerini 


Kya 


giymiş ve ikon haline gelen 
“müzik aleti 
“gayda çalan bir müzisyenin kısa bir dinleti sunduğu gecede misafirlere şair Robert 
Burns'ün en sevdiği yiyecek olan işkembe, 
İskoçların tabiriyle haggisi, ikram edildi. 


İskoçya'nın ikonik figürlerinden olan şair Robert Burns'ün doğum günü her sene geleneksel olarak düzenlenen “Burns Night” adıyla dünyanın pek çok 


yerinde kutlanıyor. 
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VADİSİ 


BİRBİRİNE KOMŞU İKİ VADİ 
EGE VADİSİ GÜZELLİKLERİYLE DİKMEN VADİSİ'NDE 


Hayalleri süsleyen Ege yaşamını Ege Vadisi ile Ankara'nın en kıymetli bölgesine taşıyan Sinpaş, Ankaralılara Alaçatı havasında daire fırsatları sunuyor. Ankara'nın kalbi Çankaya-Oran'da Dikmen Vadisi ve şehir manzarasına hakim noktada yükselen Ege Vadisi, ödüllü örnek daireleri ile güvenli 

ve butik bir site yaşamı vaat ediyor. 


Ankara'nın kalbi, Oran'ın en kıymetli noktasında yer alan Ege Vadisi, 

huzur dolu doğal, zarif ve elit yaşam anlayışından yola çıkılarak tasarlandı. 
Kalabalıktan uzak, butik bir yaşam sürmek isteyen ve Ankara'nın özlenen yeşiline komşu olmak isteyenler 

Ege Vadisi'nde buluşuyor. 


Şehrin en büyük yeşil alanı olan Dikmen Vadisi'nin yanı başında, yaşamın en güzel yanlarından kopmadan 360 derece şehir manzarasıyla yaşamak isteyenleri ağırlayan Ege Vadisi, yeşile komşuluğu 


nedeniyle tertemiz bir hava, bol oksijen ve ferah bir yaşam sunuyor. 


Birbirine komşu iki vadi: 
Ege Vadisi güzellikleri ile 
Dikmen Vadisi'ne komşu geldi. 


Ankara'nın merkezinde yeşili ve maviyi özleyenler Dikmen Vadisi'nde nefes alıyor. 707 bin metrekareye yayılan bu vadide 20 binden fazla sayıda ağacı ve bu ağaçların arasında uçuşan cıvıl cıvıl 


kuşları görünce iyi ki bu Vadiye komşu geldim diyeceksiniz. 


420 bin çeşit çalı gurubu, 15 bin 
sarmaşığı ve rengarenk çiçekleri ile Dikmen Vadisi, bitki çeşitliliğinde Türkiye'nin bu konumda ender kentsel parklarından biri olarak ilk sıralarda yerini alıyor. 


Bu Vadi'nin yanı başında size Ege tatillerinizi anımsatacak, özlediğiniz konforlu ve güvenli yaşamı sunacak Ege Vadisi'nde siz de yerinizi alın! 
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Ege'yi yansıtan ödüllü iç dekorasyon... 


Sinpaş, Ege Vadisi için zarafet ve konforu birleştirerek tasarladığı birbirinden güzel üç örnek dairesi ile gayrimenkul sektörü için uluslararası arenada önemli bir kuruluş olan European Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) tarafından, Interior Design Show Home (En İyi İç Tasarım) ödülüne lâyık görüldü. 


Görenlerin hayran kaldığı örnek daireler Ege'yi modern yaşamak isteyenler için; minimal yaşam tarzına uygun dekorasyon öğeleri, genç ve dinamik ürün ve renkleri barındıran, yumuşak ve doğal malzemeler seçilerek tasarlandı. Beyaz-bej-vizon tonlarının ve parlak yüzeylerin modernize edilmiş tasarım çizgileri ile bir araya gelmesi elegan, şık ve naif tasarımı ortaya çıkarıyor. 


Ege'nin sımsıcak Alaçatı rüzgarını evinde hissetmek isteyenler için, Ege'nin en güzel renkleri ile içinde samimiyeti hissedeceğiniz bir konsept yaratıldı. 


Burada çocuklar hep çocuk kalmak istiyor... 


Ege Vadisi, özel donatıları ile çocukları çok mutlu ediyor. 

Ege Vadisi'ndeki parklar, bahçeler, spor alanları, trafiğe kapalı oyun ve aktivite meydanları da, çocuklara kaliteli ve eğlenceli anlar yaşatacak. Çocuklar, Ege'nin pırıl pırıl kumları ile kumdan kaleler yapacak, Ege'nin eşsiz sahillerinden getirilen deniz kabukları ile oynayacak. Parklar, bahçeler, spor alanları, hobi odaları ve birbirinden farklı aktivite alanlarının sunulduğu Ege Vadisi, çocuklu ailelerin ilk tercihi olacak. 


Ayrıca Ege kumsalları ve yılın 365 günü keyfini çıkarabileceğiniz 4 mevsim plajı ile her an kendinizi Ege'de hissedeceksiniz. Gün ışığını içine alan Ankara'nın 60 metrelik en uzun kumsallı havuzu, 365 gün yüzme keyfi, ilk aile SPA'sı ve wellness center ile keyifli bir yaşamın adresi... 


Ankara'yı 360 derecelik açıyla gören mükemmel manzara... 


Ege Vadisi'nin prestijli binası Ege Residence'ın üst katındaki Roof Lounge'ta Ankara'nın göz alan manzarasına hâkim olacak, Başkent'i 180 metreden 360 derecelik açıyla seyretmeye doyamayacaksınız. 


Ege Vadisi sakinleri, Garden Lounge'da sevdikleriyle bir araya gelecek, BBO alanında lezzetli yiyecekleri tadacak. 
Winter Lounge'da ise eşsiz manzara eşliğinde misafirlerini ağırlayacak, doğum günü gibi unutulmaz kutlamalarını düzenleyebilecek. 


EGE VADİSİ SATIŞ OFİSİ 
ÇANKAYA-ORAN 


TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 
YUĞUK KUMPLEKSİ BİLKEN İTE 


Türkiye'nin en büyük çocuk kompleksi olan ma&me&pa Family Club düzenlenen birbirinden renkli aktivitelerle Bilkent Center'da açıldı. Ankara sosyal yaşamının seçkin isimlerinin çocuklarıyla katıldığı etkinlikte, Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya da söyleşi düzenledi. 


il 
İUSU! 
e 
O 
D 
AYSUN BİLGİĞ ZEYNEP AYŞEGÜL DURSUN DURSUN KARACA 


Ankara yeni bir çocuk ve aile merkezine kavuştu. Bilkent Center içinde yer alan ma&me&pa Family Club, iki gün süren bir festivalle kapılarını açtı. Ankara cemiyet hayatından tanınmış simaların çocuklarıyla birlikte yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Zeynep Dursun, Aysun Bilgici Uysal ve Ayşegül Karaca'nın sahibi olduğu Bilkent Center'daki ma&me&pa Family Club ziyaretçilerine sunduğu birbirinden farklı atölye çalışmalarıyla dikkat çekiyor.m 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İki gün süren etkinlikler kapsamında 
Op. Dr. Gökçen 
Erdoğan, Dr. 
Özgür Bolat ve ünlü oyuncu 
Erkan Petekkaya ATLASİSİNEM-LARA düzenledikleri KAYA söyleşilerde çocuk ve aile arasındaki iletişim hakkında tecrübelerini 


paylaştı. 
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Gelin Çiçeği; bir gelinin, en önemli aksesuarıdır. 
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Ciçek Stilisti 


Yasin Umaçile keyifli bir söyleşi 


Ne Varsa Senin 


Buketinde Var! 


2018 düğün modası, sıra dışı ve yenilikçi yüzünü 
tasarım buketleriyle gösterdi bile. 

Üstelik bu buketler kullanılan malzemelerin kalitesiyle de uzun yıllar evinizde saklayabileceğiniz bir aksesuar haline dönüşüyor. 


Gelin buketi deyip geçmeyin. 

Düğününüz yaklaşıyor ve en özel gününüzde üzerinizde o taşıyacağınız (o gelinliğiniz, o gelin makyajınızdan tutun da düğün temanıza kadar doğru seçilmiş bir gelin buketiyle bambaşka bir havaya bürünüyor. 


Gelin adaylarını büyük ölçüde cezbeden, çiçekleri çok daha güzel ve göz alıcı hale getiren trend, düğün konseptlerine göre mutlaka değişiyor. Eğer bir kır düğünü teması düşünüyorsanız, gelin buketinizi yıldız çiçeği gibi pastel tonlara yakışır çiçeklerle süsletebilirsiniz. Sade ve doğal bir düğün istiyorsanız, buz mavisi ve yeşil tonlar ile fresh renklerin yoğun olduğu bir buket ile gelin buketinizde fark yaratabilirsiniz. Rustik temalı düğünlerde, beyaz ağırlıklı çiçekleri veya defne 

yaprağını ve zeytin dallarını tercih edebilirsiniz. 


Gelin çiçeği bir gelinin en önemli aksesuarıdır ve seçilen buket mutlaka gelinliğin modeline göre uygun olmalıdır. 2018 gelinlik trendlerinden olan tül, ipek, prenses ve düz kesim gelinlik modellerine göre kısa boylu gelinler daha toplu buketleri tercih ederken, uzun boylu gelinler daha salaş ve dağınık 

buketleri tercih etmelidirler. 


Bir Tutam Mutluluk 


Beyoz tül ile uyumluluk gösteren, hem lüks hem de gösterişli bir görünüm sağlayan renkli ve cesur el buketiniz ile göz alıcı bir uyum yakalayabilirsiniz. Eğer dantel bir gelinlik tercih ediyorsanız beyaz, somon ve 


buz mavisinden oluşan romantik buketler tercih ederken; 3 boyutlu çiçek desenli işlemelerle tasarlanmış veya eteği tüylü bir gelinliğiniz varsa, sade kır çiçeklerini tercih edebilir ve mümkün olduğunca buketinizde oz renkler kullanabilirsiniz. 
Canlı, hareketli ve ışıltılı bir gelinlikse tercihiniz; boncuk, taş ve kristal gibi aksesuarları buketinizde kullanarak gelinliğinizi tamamlayabilirsiniz. 


Düğün trenlerinden geri kalmak istemeyen bir gelinin mutlaka bilmesi gerekenler arasında bordo ve turuncu renklerden oluşan 2018'in en gösterişli buketleri de yer alıyor. Pembe tonlarında bir buket için şakayık ve protea tercih ederken; yemyeşil göz alıcı buketler için ise scarlet, sarmaşık ve okaliptusu tercih ederek pozitif çağrışımlarınızı buketinize yansıtabilirsiniz. 


Aklınıza bile gelmemiştir belki ama gelin buketinizi tasarlarken mutlaka düğününüzde tercih edeceğiniz makyajınız ile bir uyum oluşturduğunuza dikkat edin. 
Buketinizde kullanacağınız kırmızı bir detay ile dudak renginiz için aynı ton bir ruj kullanabilir, söz konusu asaletinizi (o düğününüze taşıyabilir ove gelin buketinizle fark yaratobilirsiniz. 


Herm güzel ves eek woneme ve yerme meme görüntüsü ile insanları mest eden nedimeleriniz için en güzel aksesuar, şüphesiz gelinle uyumlu olarak taşıyacakları çiçekler. Bir ilkbahar düğününde daha renkli ya da bir sonbahar düğününde pastel ve yumuşak renklerle beraber, bu muhteşem uyumu yakalamayı unutmayın. 


Hepsi usta ellerde şekillenen ve ince ince işlenen en güzel buketiniz: yap Yinizimeeinee e mek m özel gününüzü hatırlatacak ya da sevdiğiniz bir arkadaşınızın evinde sizi hatırlatan bir anı olarak kalacaktır... 
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SLOVAKYA İLE DOSTANE 
LİŞKİLER GÜÇLENİYOR 


Slovakya'nın bağımsızlığını ilan etmesi ve Türkiye tarafından tanınması ile başlayan diplomatik ilişkiler, | i) Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova'nın ev | sahipliğinde düzenlenen törenle kutlandı. Törende ilişkilerin gelişmesine önemli katkılarda bulunan Türk büyükelçiler Slovakya Devleti tarafından ödüllendirildi. 


 iZ 
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ANNA ğe 
TURENİCOVA v4 v 
Slovakya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının A De. > 25'inci yılı Slovakya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “ins törenle kutlandı. Tarihte “Kadife Devrim” olarak bilinen, Çekoslovakya'nın Slovakya Cumhuriyeti ve Çek Cumhuriyeti olarak ikiye bölünmesiyle sonuçlanan olayın ardından Türkiye'nin Slovakya'yı tanımasıyla başlayan diplomatik ilişkilerin günümüze kadar gelişmesine katkı sağlayan Türkiye'nin ilk Slovakya Büyükelçisi Nurettin Nurkan, merhum Büyükelçi Suna Çokgör Ilıcak adına eşi büyükelçi Haluk Ilıcak, Büyükelçi Tunç 


“ 


“ 


Uğdül ve Büyükelçi Lebibe Gülhan Ulutekin Slovakya Devleti'nin teşekkür ve minnetinin nişanesi olarak gecede ödüllendirildi. 
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THE CALIFORNIAN KİTCHEN & BAR 


MARCH 
WEDNESDAY 


LİVE 


SESOİONS 


LİVE STAGE 


KITCHEN & BAR 
Uğur Mumcu Cad No.34 GOP ANKARA 


Jivythecalifornian REZ. 0541 489 0 489 


ottagonale, 


BİLKENT MEZUNLAR DERNEĞİ NDEN ŞIK DAVET 


Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi'nin, şimdilerde her biri başarılı birer iş insanı olan mezunları Ankara'nın en ünlü mekanlarından Iwy'de bir araya geldi. 


“Bilkent Mezunlar 

Derneği”nin bir 

organizasyonu olan gecenin 

ev sahipliğini Başkent 

cemiyet hayatının tanınmış 

isimleri Pınar Canalp ve 

Kutlu Tamay üstlendi. 

Geceye iş ve sosyal hayatın 

tanınmış isimleri de katıldı. 

Derneğin yönetim kurulu < üyesi olan Kutlu Tamay ; il e GCANALP “Olağan Salı Toplantıları”nın 

dernek için çok büyük önem 

taşıdığını ifade etti. Pınar 

Canalp ise 1993 yılından 

beri faaliyet gösteren dernek 

için 2018 yılının çok büyük 

bir anlam ifade ettiğini 

aktardı. Dernek bu sene 25. 


yılını kutlamaya hazırlanıyor.m 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ZEYNEP 
OZMANSUR kleşen 
Tuncay 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nla gerç üzisyen 
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- toplantıya müzisi 


renkkattı. 


Arığzın'canlı'performansı, 
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FUNDA BEKİŞOĞLU'NA 
SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ 
PARTİSİ 


Başarılı iş adamı Turgut Bekişoğlu'nun zarif eşi, Ankara cemiyet hayatının güzel isimlerinden Funda Bekişoğlu doğum 


gününü ailesi ve dostlarıyla birlikte kutladı. 


Villa Restoran'da yapılan doğum günü partisine Başkent iş ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Turgut Bekişoğlu tarafından organize edilen sürpriz partiye gelen Funda Bekişoğlu, dostlarını birden karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İlk şoku atlattıktan sonra dostlarıyla tek tek kucaklaşan Funda Hanım herkese teşekkürlerini iletti.m 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TURGUT-FUNDA 
BEKİŞOĞLU 


MEY e 


Tublir 
Bekişoğlu” 'nun eşine bir sürprizi daha vardı. 
Canlı müzikle başlayan gecede 
Turgut Bekişoğlu mikrofonu eline alip Funda 
Bekişoğlu'nun gözlerine bakarak en sevdiği şarkıyı seslendirdi. 
Eğlence ve sohbet gecenin” 
ilerleyen —— saatlerine dek sürdü. 


EDA, EMRE ZEHRA-AYSAN 
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Mart ayı sayımızda kapağımızda Minimal Contracts'ın sahibi başarılı iş kadını Taliha Allameoğlu'nu konuk ettik. Park Vadi Projesi ile başlayan serüveninde Ankara'nın diğer birçok özel ve önemli projelerinde de yer alan Allameoğlu siz değerli Bom Dergi okuyucuları için samimi açıklamalarda bulundu. Hayattaki önceliğini iyi bir anne olmaya adadığını dile getirirken, iş hayatı ve özel hayatı arasındaki en hassas çizginin oğlu olduğunu 


vurguladı. Projelerine, hedeflerine, sektörün trendlerine ve hayata bakış açısına dair ipuçları bulabileceğiniz bu keyifli röportajımızı ilgiyle okumanızı diliyoruz. 


FOTOĞRAF DOĞU OBA ÖZKAN YER WAYNDHAM ANKARA SAC/MAKYAJ HAIRLAB 


72 bom:Brand of Magazine 


“İŞ HAYATI VE ÖZEL 
HAYATIM NOKTASINDAKİ 
EN HASSAS ÇİZGİ OĞLUM.” 
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anıyabilir 


ir anne'olmaya gayret 
İrili bir iş kadını biriyim. 


5'ın hikayesi 
3ize biraz kurumsal eder misiniz? 
töre tam da tesadüf 
Sekilde giriş yaptım. 
n iyi şekilde yapma 
1 çok çalıştım ve 
yapmaktan, o sözleşmeleri 
«tan çok zevk aldığımı ve kendi a koyabildiğimi gördüğüm le ri bu işin içimde varolan bir duygu olduğunu hissettim. 2006 senesinde bu işi yapmaya ve yolumu çizmeye jim. 


al Contracts müşterilerine ne izmetler veriyor? 
al Contracts dünyanın en büyük 
Kstil taban duvar kağıdı üreten Amerikan larının Türkiye tedarikçisi olan Designo tracts'in Ankara bayisidir. Lokomotif iz konut, otel, hastane projelerine duvar iğıdı tedarik etmektir. İkinci olarak otel ojelerine trivera kumaşlar tedarik edip ekstil sektöründe de var olmaya çalışıyoruz. 
eni başladığımız işimiz projelendirme, uygulama ve tasarım. Bu işin mutfağında daha önce 1,5 seneye yakın bulundum, şimdi ise direkt olarak içine girdik. Hairlab bu projelerimizden en önemlisi.»» 


Birand oi Megazline» 


“BİZİM TEDARİK ETTİĞİMİZ ÜRÜN, TEKSTİL TABAN DEDİĞİMİZ ÖZEL BİR ÜRÜNDÜR. TEKSTİL TABAN DUVAR KAPLAMASI GENEL MAHALLERDEN BANYOLARA, HASTANELERE, OTEL ODALARINA KADAR HER YERDE KULLANILABİLEN ANTİSTATİK, ANTİBAKTERİYEL, MONTAJI, DEMONTAJI KOLAY A* BİR ÜRÜNDÜR.” 


s Firmanızın birçok başarılı projede imzası 

var. Yürüttüğünüz ve yürütmekte olduğunuz projelerinizden bahseder misiniz? 

Park Vadi Projesi ile başlayan serüvenimiz Lotus Çayyolu, Lotus Beytepe, Uptown, One Tower, Beypalas, Beyterrace, Aden, Vantage, Cepa Evleri gibi projeler ile devam etti. Yürütmekte olduğumuz projeler de sürpriz olsun. 


m Duvar kağıdı son dönemlerde tercih edilen dekoratif ürünlerin başında geliyor. Malzemesinden desenine, renk çeşitlerinden temasına kadar yüzlerce çeşit duvar kağıdı var. Sizin ürünlerinizi diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? 

Duvar kaplamaları mekanlarda ifade veren bir unsur. 
Yelpazesi geniş bir malzemedir. Bizim tedarik ettiğimiz ürün, tekstil taban dediğimiz özel bir üründür. Tekstil taban duvar kaplaması genel mahallerden banyolara, hastanelere, otel odalarına kadar her yerde kullanılabilen antistatik, antibakteriyel, montajı, demontajı kolay A# bir üründür. 
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m Dünyaca ünlü hangi duvar kağıdı markalarıyla çalışıyorsunuz? 

Wcon, Symphony, Genon, Bolta, Tower Phillip Jeffies, BN, Newmor, Murraspect gibi markalar. 


m Duvar kağıdının dekorasyonun olmazsa olmazı haline gelmesini neye bağlıyorsunuz? 

Duvar kağıdı iç mekan projelerinde çok daha sıcak bir hava katması ve projelendirilirken koltuk kumaşından perde unsuruna, zemin malzemesinden tüm renk kombinasyonlarını içine alan bir malzeme olmasından ötürü kullanılıyor. Contracts projelerinde ise projeye kattığı katma değerden dolayı seçim sebebi. 


m Dekorasyonda 2018 yılı duvar kağıdı trendleri nasıl olacak? 

Artık dünya duvar kağıdında daha random desenlere doğru gidiyor. Random demek desen takibi olmayan ürünler demektir, benim en beğendiğim desenlerdir. Bir 

de tabii ki moda sektörü de etkiliyor, renkler, desenler ve dokular anlamında. >» 
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Taliha Hanım çalışma hayatınız, özel hayatınız ve sosyal hayatınız ile kadın olarak topluma iyi bir örneksiniz. Birçok işi bir arada yapıyorsunuz, sizin için yorucu olmuyor mu? 

Tempo elbette ki yorucu ama yaptığınız işin sonucunu görmek o yorgunluğu hissettirmiyor. İş hayatı ve özel hayatım noktasındaki en hassas çizgi oğlum. Onunla geçireceğim kaliteli zamanları en doğru şekilde doldurmak. Çünkü ben her şeyden önce en özel projemi onunla hayata geçiriyorum: “Anne olmayı.” 


İşinizin büyük bir bölümü erkek egemenliğinin yoğun olduğu şantiyelerde geçiyor. Bir kadın olarak şantiye hayatıyla nasıl başa çıkıyorsunuz? 

Erkek hegomanyasının gerçekliğine hiç inanmadım. Sonuçta ben İzmirliyim. Ben her iki cinsin 

de varlığına saygınlık duymak gerektiğine inanıyorum. Narin, hassas biri olmadığım için şantiye bana ilk gittiğim günden beri keyifli gelir. Tavsiye ederim. Şantiye çayı efsanedir mesela, öğlen yapılmış bir menemen, ustalar ile kurulmuş minik bir sofranın içinde olmak insan olan yanımı hep uyandırıyor. Evet, zorlukları da var ama önemli olan dengeyi doğru tutmak. 


4 ; i 
« 


“GİDİLEN YOLDA HER 
ZAMAN ZORLUKLAR 
VARDIR. ÖNEMLİ OLAN 
İÇİMİZDEKİ GÜCE İNANMAK 
VE BAŞARMAKTIR.” 
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m 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sizin için ne ifade ediyor? 

Beni kutlanmasından ziyade hikayesi çok etkiliyor. Dokuma işçisi olan kadınların daha iyi çalışma koşulları için yaptıkları grev sonucu hayatlarını kaybetmeleri beni derinden etkiler. Bu dünyanın vazgeçmeyen ve fark yaratan kadınlara ihtiyacı var. Bu yüzden iyi ki varız. Gücümüzü her zaman kendimizden alarak dimdik devam edeceğimiz nice 8 Martlara... 


m Son olarak kendi markasını kuran ya da kurmak isteyen kadın girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir? 

Sadece vazgeçmeyin, inanın kendinize... İnce ince, ilmik ilmik dokuduğumuz her şey, bu bazen evladımız, bazen işimiz, bazen bambaşka küçücük bir şeyin en iyisini yapın. Gidilen yolda her zaman zorluklar vardır. Önemli olan içimizdeki güce inanmak ve başarmaktır. 


EMİNE DEMİREL 
AKSOY 


ROXX 
CARACCA'DAN gi 
ÖZEL DAVET m. n 


Genç Moda Tasarımcısı Yazgülü a KARAKAŞ Buse Karakaş'ın koleksiyonunu > : sergilediği mağazası Roxx Caracca'da 

düzenlenen davete Başkent cemiyet 

hayatının seçkin isimlerini bir araya 

getirdi. 


| 7 


Şık bir davete ev sahipliği yapan genç Modacı Yazgülü Buse Karakaş, davetlilere moda ve kombin yapma konusunda tüyolar verdi. Başarılı Modacı Karakaş'ın koleksiyonu davete katılan 


Başkentli kadınların büyük beğenisini topladı. 
Davetlilerle tek tek ilgilenen Karakaş, ilgiden çok memnun kaldığını ifade etti. Roxx Caracca koleksiyonunun nadide parçalarıyla yapılan kombinler davetlilerin beğenisine sunuldu.m 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Davete katılan 
Başkentli kadınlar, çok çeşitli 

kumaşların ve renklerin kullanıldığı koleksiyona büyük ilgi gösterdi. 
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Saatlerce süren keyifli davet renkli görüntülere sahne olurken davetliler bol bol alışveriş 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etmedi. 
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CROWNE PLAZA 


AN IHG'HOTEL 


ANKARA 


“ CEO ÖZEL ÖDÜLÜ “ 
“YILIN SATIŞ EKİBİ ÖDÜLÜ” 


IHG 


InterContinental 
Hotels Group 


STAR AWARDS 2017 


Managing Director (o Sales Team of the Year Special Award Winner 2017 Winner 


HOLDİNG 
MTC HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA TOGAY CÖMERT 


MTC HOLDİNG İLE YARINLARI ÇİZİN 


MUSTAFA TOGAY CÖMERT 


MTC Holding güçlü ve dinamik yapısı ile projelerini geliştirmeye ve hayata geçirmeye devam ediyor. 
Birçok sektörde başarılı bir yükseliş yakalayan MTC Holding'in kurucusu Mustafa Togay Cömert ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 


“Özellikle bizim bulunduğumuz sektör tamamen bir ekip işidir. 
Eğer ekibiniz güçlü, bilgili ve bilinçli ise çok doğru adımlar atabilirsiniz.” 


Biraz kendinizden bahseder misiniz? 
Ankara doğumluyum. Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunuyum. Birçok sivil toplum kuruluşu ve derneklerde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Ben genelde işkolik biri olarak anılırım. İş dışında ise antika toplarım, genelde gittiğim her ülkeden almaya değer parçalar bulurum. Yüzmeyi çok severim, günün yorgunluğunu yüzerek atabilirim. Aslında benim hayatıma yön veren en önemli unsur felsefedir. Boş vakit bulduğum her yerde okurum ve araştırırım ve gün geçtikçe onlar Üzerine eklemeler çıkartmalar yaparım. 


Eğitim döneminizdeki hayallerinizde bugünler var mıydı? 

Tabii ki her birey gibi öncelikle eğitim hayatım boyunca belirli hayallerim 

vardı daha sonra bu hayaller, hedeflere dönüştü ve önümdeki engelleri aşarak hedeflerimi gerçekleştirdim. Her şeyden önce yap-sat yapıyorsanız veya yapişlet olarak ilerliyorsanız öncelikli belli başlı prensipleriniz olmak durumunda. 
Bana göre bunlar planlı çalışma, pozitif düşünce, başarıyı hedefleme sondan başlayarak ilerleyelim. Önünüzde mutlaka bir hedefiniz olsun ve hedefe ulaşmak için planlamanızı ona göre yapın. Takım çalışmasına önem verin. Tek başınıza aldığınız kararlar yanlış veya eksik olabilir. 
Sizi hataya sürükler, çalışanlarınızı daima motive edin ve en önemlisi bence hayatınız boyunca, dürüst olun. 


MTC İnşaat hakkında bilgi verir misiniz? 

Aslında şirketimizin geçmişi tamamen inşaat sektörüne dayanıyor. Ankara'nın belirli bölgelerinde inşaatlarımızı yaptık hala da yapmaktayız. Hatta belirli bölgeler bizim inşaatlarımız sayesinde yeniden canlandı diyebilirim. 


“Holding çatısı altında'inSaat, hazımbeton, inşaat malzemeleri, eimilmarlık ve tasalılım, jeoloji 
Vel/eolzik (yer altı suyum) 
Pa adılşım gibi alanlardan vermelkteMEi 


MTC İnşaat olarak gerçekleştirdiğiniz projeleriniz neler? 
2 yıl öncesine kadar şirket olarak 
yaptığımız her proje şirketin aktifinde kayıtlı duruyordu. Bir anda köklü bir karar değişikliği ile yapılacak olan her projeyi satma kararı aldık o günden beri de yurt, konut ve ofis inşaatları olarak Çankaya bölgesinde işlerimizi yürütmekteyiz. 


Bir projenin başarıya ulaşması için sizce ne gerekiyor? 

Bence başarıya tek başına ulaşılamaz, özellikle bizim bulunduğumuz sektör tamamen bir ekip işidir. Eğer ekibiniz güçlü, bilgili ve bilinçli ise çok doğru adımlar atabilirsiniz. 


İnşaat sektörü dışında faaliyet gösterdiğiniz diğer alanlar neler? 
Holding çatısı altında inşaat, hazır beton, inşaat malzemeleri, iç mimarlık ve 


tasarım, jeoloji ve jeofizik (yer altı suyu arama) , yatırım gibi alanlarda hizmet vermekteyiz. 


Kısa bir sürede farklı sektörlerde 

bu başarıyı yakalamanızı neye bağlıyorsunuz? 

Bunun tek nedeni geçmişimizde saygın bir aile oluşumuz ve çevremizde güvenle anılmamızdır. Kısa zaman içerisinde farklı sektörlerde de yer almayı planlıyoruz. 


Sloganınız “Yarının Çizgisi” ne ifade ediyor? 

Kurumsal kimliğimize “Yarının Çizgisi” diye bir sloganla başladık çünkü bizim yaptığımız inşaatlar sadece günün projesi değil, teknoloji ne kadar hızlı gelişirse onu hemen arkasından takip etmek durumundayız. O yüzden bizim için yarın çok daha önemli. 


pi 
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EVREN 
BARUTÇU 


ANKARA DAN 
LONDRA ÇIKARMASI 


Londra'da yaşam ve eğitim fırsatları konsepti ile Ankara'da konferans düzenleyen Oxo Investments markası Ankaralılara Londra'da mülk edinme ve oturum vizeleriyle ilgili bilgi verdi. 


Eğitim, gayrimenkul ve hukuk alanlarında uzman kadrosu ile hizmet veren Oxo Investments markası danışmanları ile birlikte Ankaralılar ile buluştu. 
Londra'da firma kurma, oturum vizeleri ve eğitim olanaklarından yararlanma fırsatlarını anlatan 

firma yetkilileri bire bir görüşmeler ile ilgilenenleri bilgilendirdi. Ankara Anlaşması ile yerleşim olanaklarının son dönemde arttığını vurgulayan Avukat Ayla Toprak Zengin, Londra'da firma 


kurmak isteyenlerin de merak ettikleri soruları yanıtladı. Londra'da eğitim ve yaşam fırsatlarının anlatıldığı konferansa Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.m 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eviniz olsun” 
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ve cemiyet SERKAN hayatından ŞAHİNER bir çok ismin katılım gösterdiği organizasyon, 
JYW Marriott 
Ankara'nın özel sunumları ile gerçekleşti. 
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Cemiyet hayatının sevilen simaları TED 10.000 Genç Meşale kampanyası yararına “Önce 
Kendini Sev” isimli söyleşide buluştu. Kadınlar davete sevginin ve aşkın simgesi olan kırmızı kıyafet ve aksesuarlarıyla katıldı. 


REZAN ANIK 
YAĞIZ 


Türk Eğitim Derneği'nin “10.000 

Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasına destek olmak üzere Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimleri buluştu. İletişim Koçu Çiğdem Eren Kiziroğlu'nun “Önce Kendini Sev” temalı bir söyleşi gerçekleştirdiği davet Bi Party House'da gerçekleştirildi. Söyleşiye yoğun ilgi gösteren seçkin isimler keyifli bir gün geçirdi. 
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WE GUT SOME PARNES. 
& love to enleri You. 


INVTE ORGANİZASYONDAN (| 
ÇINAR OZERSONAA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ 


Başkeni iş hayatının başarılı isimlerinden Çınar Özerson yeni yaşına merhaba dedi. Dostlarıyla birlikte Atlı Otelde yeni yaşını kutlayan Çınar Ozerson'un mutluluğu gözlerinden okunuyordu. 


Sektöre hızlı bir giriş yapan Invite Organizasyon tarafından 

gerçekleştirilen doğum günü partisine çok sayıda davetli 

katıldı. DJ performansla hareketlenen geceye 90'lı yılların 

unutulmaz şarkıları damga vurdu.Tüm ikramların kişiye ” AFER-ÇINAR özel hazırlandığını aktaran ortaklar Damla Şahin ve Aysun (e OZERSON Bababalım, Çınar Ozersoy'un sevdiği tüm yiyeceklerin 4 , gece için özel olarak hazırlandığını ifade etti.m 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SİPAHİOĞLU: 
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SİPAHİOĞLU 


CROWNE PLAZA ANKARA, 
HGNN EN BÜYÜK ÖDÜLÜNÜ ALDI 


Dünya genelinde 5 binden fazla otelle hizmet veren Uluslararası InterContinental Hotels Group üyesi Crowne Plaza Ankara oteli, IHG tarafından her yıl düzenlenen Star Awards gecesinde “CEO Özel Ödülü ve Yılın En İyi Satış Ekibi” ödüllerini alarak 2017 yılında göstermiş olduğu üstün performansını taçlandırdı. 


BERKER 
BÜLBÜLOĞLU 


ÖNDER. 
BÜLBÜLOĞLU 


— KARIN 


 SHEPPARD i e 


Her yıl Avrupa'nın farklı bir kentinde yapılan ödül töreni ödül çok özel. IHG'nin en prestijli ve en önemli ödülünü 

bu sene Londra'da One Marylebone Venue'de yapıldı. alarak, kendilerinin otelin son 9 yılda yapmış olduğu en Ödülleri Bülbüloğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı iyi performansı yapmalarının; 2017 yılında sundukları Önder Bülbüloğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı hizmet ve yarattıkları fark ile ispat ettiklerini ve başarılarının Berker Bülbüloğlu ve Otelin Genel Müdürü Uğur Bür; uluslararası standartlar çerçevesinde de kanıtlamanın nterContinental Hotels Groups Managing Director'i Karin haklı gururunu yaşadıklarını, bu yıl bu ödülleri ülkemize Sheppard'in elinden beraber aldılar. Genel Müdür Uğur Bür (o getirmekten dolayıda duydukları memnuniyeti dile 


yaptığı açıklamada; “Daha önce Kavaklıdere'deki Holiday getirerek, Bülbüloğlu Holding olarak Otelcilik alanında fark nn otelimizle 2 kere ödül almıştık. Fakat grubumuza yeni yaratmaya ve ilk olmaya devam edeceklerini” belirtti. 
kattığımız otelimiz Crowne Plaza Ankara ile aldığımız bu 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Can 
Yıldırım 


DENTAPROS 


AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ADRESİNİZ 


DENTAPROS DİŞ KLİNİĞİ 


Ankara'nın yeni markası “Dentapros” ile tanıştırmak istiyoruz sizleri bu ay. Markanın sahibi Genç Diş Hekimi Can Yıldırım ile aklınıza gelen tüm diş sorunlarını, diş bakımını ve son gelişmeleri sizler için sorduk. 


Diş Hekimi Can Yıldırım'ı tanımak istesek bize kendini nasıl anlatır? 
Kendimi birkaç kelimeyle tanıtırsam; planlıyım, azimliyim ve sabırlıyım diyebilirim. Bunların sonucunda da BAŞARI meydana geliyor. Bu durumda başarıyı başarmayı seven biriyim diye kendimi tanımlayabilirim. Profesyonel olarak diş hekimliğini kendi polikliniğimizde yapmaktayım. Meslek haricinde de 

müzik ile kendime ilgi alanı oluşturdum. İş hayatım dışında müziğin hem rahatladığım hem de eğlenebildiğim güzel bir alan olduğunu düşünüyorum. 


Günümüzde artık diş sağlığı eskisi kadar ihmal edilmiyor, bir diş hekimi olarak bu konuya bakış açınız nedir ve diş sağlığı konusunda yapılması gerekenler nelerdir öncelikle? 
Günümüzde artık diş sağlığı Üzerine bireylerin bilinçlenmesi, iletişim araçlarının 


etkinliğinin artması, bilgiye kolay ulaşılabilmesi ve teknolojik gelişmelerle beraber diş hekimleri ile Diş Hekimliği Birliğinin de bu konudaki hassasiyetiyle toplumumuzda daha iyi bir noktaya gelmiş bulunmakta. Dolayısı ile ağız sağlığına ilgi ve tedavilere yaklaşım olumlu anlamda artmış durumda. Diş sağlığını koruma konusunda önemli iki aşama var; bunlar dişleri fırçalamak, gıda artıklarını diş ve çevre dokularından uzaklaştırmak ile gerekli zamanlarda ağız gargaraları ile ağız hijyenini sağlamaktır. Bireysel uygulanan bu işlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda da kişinin bu konuda profesyonel olarak diş hekimlerinden destek almaları gerekmektedir. 


Son yıllarda Hollywood starları gülüşleri adı altında “Hollywood smile” terimi çıktı. “Holywood smile” ne demek gerçekten? 


Bireylerin toplum önünde bulunurken bedenlerinin en önemli alanı yüz bölgesidir. 
Bu bölge içerisinde de en göze çarpan bölüm ağız ve diş kısmıdır. Ünlü kişilerin geniş kitleler tarafından takip edilmesi nedeniyle ağız ve diş estetiği çok daha önemli hale gelmektedir. Bu sebeple ünlülerin beyaz ve estetik dişlere 

sahip olması için estetik diş tedavileri yaptırmaları sonucunda bu terim ortaya çıkmıştır. Hollywood gülüş tasarımıyla, kişinin mevcut diş yapısının beyazlatma, lamina (tırnak dişler), porselen kaplama ile düzeltilmesi, diş eti estetiği uygulamalarıyla diş etleri ve diş arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi sonucu estetik sağlıklı ve beyaz bir gülümseme hedeflenir. 


Hollywood gülüşü bir diş operasyonu mu, bir estetik operasyon mu peki? 
Öncelikli olarak estetik bir operasyondur. 
Yani diş yapısında çok fazla asimetri 


olmayan kişilerde bu tip tedaviler sadece 


iyiyi daha iyi hale getirmektedir. Fakat diş yapısı, dizisi ve rengi gibi konularda ciddi düzeyde problemler içeriyorsa bu tip problemlerin tedavisinde ek olarak Hollywood gülüşü tasarlamak aslında sağlık için uygulanan bir operasyona destek bir estetik diş uygulaması olmaktadır. 


Hollywood smile ile hastaya yol haritası nasıl çiziliyor peki? 


Öncelikle analiz yapılması gerekmektedir. 


Bu aşamada kişinin genel sağlığı, diş sağlığı, estetik bakış açısı, istekleri gibi bilgiler toplanarak tasarımın ilk taslağı için veriler oluşturulur. İkinci aşamada mock up dediğimiz bir geçici olarak kısa sürede hazırlanmış asıl tasarımın belirlenmesini sağlayan uygulama yapılarak düşünceler ve istekler tekrar kontrol edilir. Üçüncü ve son aşamada artık estetik işlemlerin basamakları ile aşamalar başlar ve tasarımın bitiminden önce seans provalarda nihai istekler ile tedavi tamamlanır. 


Hollywood gülüşü uygulaması ne 

kadar sürüyor? 

Vakalara ve isteklere göre değişmekle beraber 3ile 7 gün arasında işlemler yapılarak tedavi sonuçlanabiliyor. 


Bu özel gülüş kaç yıl sürüyor? 

Diş sağlığı ve çeneler arası ilişkiyle beraber kişinin bakım ve kullanımın da önemli olduğu bir durum. Tasarımın kullanım süresi 5 ile 10 yıl arasında diş hekimi kontrolü ile gayet sağlıklı bir şekilde kullanılabilmektedir. 


Gülüş tasarımı sonrasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? 

Kişisel ağız sağlığı için yapılan uygulamaların aynısının yapılması yeterlidir. Bir de bu tip tedavilerin daha uzun ömürlü olması için kullanımda sert gıdalar ve asitli yiyeceklere dikkat etmek gerekmektedir. 


Ağız yapısı genelinde tasarım sonrası iyileşme süreci ne kadardır? 
Yumuşak dokuda yani diş etlerindeki uygulamalarla beraber yapıldığı durumlarda dahi en fazla 1 haftada normal koşullara ulaşılmış olmaktadır. 


Hollywwod gülüşü sadece estetik bir görünüm mü kazandırıyor kişiye yoksa bir sağlık ihtiyacına da cevap veriyor mu? 

Daha çok estetik üzerine kurulu bir terim fakat sağlık için yapılan işlemlerde tasarımın da ön planda olduğu uygulamalarla yapılmasında yarar vardır. 


te 


En çok kimler gülüş tasarımına ilgi gösteriyor günümüzde, kadınlar mı, erkekler mi? Gerekçeleri neler? 
Artık yaş, kadın, erkek demeden herkes bu tip tedavilere istek göstermektedir. 
Sonuç olarak çevremizde ve bulunduğumuz ortamlarda daha güzel görünmek istiyoruz, bu da kısıtlamaları kaldırmakta. 


Dentapros Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Diş Hekimi Can Yıldırım olarak özetle neler söylemek istersiniz, neler tavsiye edersiniz ağız ve diş sağlığı için? 

Dentapros Diş Kliniğimizde planlı ve tecrübeli bir ekip olarak ağız sağlığını 


önemsiyoruz ve bu konuda tedavilerimiz 

hakkında hastalarımıza gerekli ve öncelikli işlemleri net bir şekilde aktardıktan sonra uygulamalarımızı yapıyoruz. 


Ağız sağlığı konusunda formül olarak; Günde 2 defa diş fırçalamak 

Diş ipi kullanmak 

Ağız gargaraları uygulamak (hekim önerisiyle) 

Ve bunlara ek olarak kişisel bakımın yetersiz kaldığı konularda (diş çürüğü, diş eti hastalıkları, estetik problemler vb.) profesyonel olarak diş hekimlerinden destek almalarını öneriyoruz . 

En iyi tedavinin kontrol ve bakım olduğunu vurgulamak İstiyoruz.m 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EĞİTİME DESTEK İÇİN 
SİR ARAYA GELDİLER 


Türk-Amerikan ve Uluslararası Kadınları 

Kültür Ve Yardım Derneği (TAUKK'YD) 

üyeleri, Gezici Kitaplık Komitesi'nin m 

düzenlediği yemekte bir araya geldi. Dernek Başkanı iii e N Meliha Akbay: 

1950 yılında kültürel, eğitim ve sosyal alanlarda, Türk “Derneğimiz, 


ve Amerikan kadınları arasında karşılıklı paylaşım ye: amacıyla kurulan Türk-Amerikan ve Uluslararası verdiği burslar, Kadınları Kültür ve Yardım Derneği üyeleri, Ankara okullarda kurduğu çevresinde ihtiyacı olan okullar arasından seçilecek | kütüphaneler ve ilköğretim okuluna ikişer yıllık sürelerle kitap götürmek, yaptığı onarımlarla okul gereçleri ve okullara fiziki yardımda bulunmak ülkemizin eğitim amacıyla Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen | sektörüne verdiği yemekte buluştu.Dernek Başkanı Meliha Akbay'ın ev hizmetlerin yanı sıra sahipliğini yaptığı davete, Ankara cemiyet hayatından çeşitli ülkelerden çok sayıda isim ve dernek üyeleri katıldı.m gelen kadınlar 


arasında köprü olmaya devam ediyor.” dedi. 
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BESA GRUP BODRUM'UN EN BÜYÜK PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYOR 


* RESİDENE 
BODRUM 


OTEL İnşaat sektöründe gerçekleştirdiği öncü projeleri ile yaklaşık yarım asırdır Başkent Ankara'ya ve Türkiye'ye damgasını vuran BESA Grup, Bodrum'un en büyük projesi olacak The BO Viera'yı hayata geçiriyor. 


Gayrimenkul ve inşaat yapım, yatırım, geliştirme 

ve işletme konusundaki tecrübesini Bodrum'a ve Türkiye'nin turizm gelişimine aktaran BESA Grup, 

The BO Viera projesi ile bulunduğu bölgede proje alanı büyüklüğü ve denize konumu açısından emsalsiz olması ile de bir ilki gerçekleştiriyor. Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan şirketlerden biri olan BESA Grup, bugüne kadar binlerce kişiye istihdam sağlarken The BO Viera projesi ile de Bodrum'da yüzlerce kişiye iş imkanı sunmaya hazırlanıyor. 
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GÜZELLİK MERKEZİ 


GÜZELLİK BAKIMLA BAŞLAR 


Meslek hayatına başladıktan sonra ustalık ve usta öğreticilik belgelerini tamamlayan ve kendine hizmet ve geliştirme konusunda sınır tanımayan Seçil Büke; aldığı eğitimleri girişimci ruhuyla birleştirerek güzellik merkezleri açmış birçok kişiye eğitimler vermiş. Sektördeki başarısını şu anda Seçil Büke Güzellik Merkezi'nde devam ettiren Seçil Büke'yle güzel ve bakımlı olmaya dair sohbet ettik. 


” -Siz eğitimcilik de yaptınız. Salon mu, eğitim mi? 
Ben 15 yıl eğitim verdim, 600 civarında kişiye meslek edindirdik. Bu işin eğitim kısmını seviyorum. Çaresiz insanlara umut olup meslek sahibi edindirip onların hayata tutunduğunu i görmek güzel bir duygu. Hizmet vermek de ayrı keyifli, insanları mutlu görmek hoşuma gidiyor. Sanırım ikisini ayırt edemeyeceğim. 
X -Neden cilt bakımı? 
Doğru elde yapılan cilt bakımının bize faydası çoktur. Dış etkenler cildi hızlı yaşlandırır. Güneş, merkezi ısıtma ve klimalar, cildin yaşlanma etkisini hızlı artıran etkenlerdir. 
Cerrahi müdahale görmeden 10-15 yıl cilt yaşını geriden getirmek mümkündür. Bu süreç ortalama 80 yıllık insan ömründe ciddi bir süredir. Bu da doğru bakımla olur. Temizlik, besleme, canlandırma, onarma gibi uygulamalar oldukça başarılıdır. 


-Profesyonel dediniz, profesyonel bakım nedir? 

Cilt bakımı ile cilt temizleme genellikle karıştırılıyor. Buhar 

ve peeling yapılınca bakım yapıldı diye düşünülüyor. Bu uygulama cilt temizliğidir. Oysaki iyi bir bakım, uzman tarafından önce doğru cilt analizi, doğru program sunumu ve karardan sonra uygulanan işlemler olmalıdır. 


-Program derken neyi kastediyorsunuz? 

Cildin yapısına, ihtiyacına uygun bakımlardan biri önerilerek mutlaka kür halinde olmalıdır. Tek seanslık uygulamalar geçici olur, bu da kişiyi mutlu etmez. En az 5 seanslık kürler şeklinde olursa daha iyi sonuç verir. Uzun seanslar kişide bıkkınlık verir. 


-İyi bir cilt bakımında neler olmalı? 

İyi bir bakımda, derinlemesine temizlik, bunların çeşitleri vardır, kişiye uygun olanı seçilmelidir. Sonrasında mutlaka cildin yapısına uygun serum, bu serum sonuç odaklı olmalıdır. 
Üzerine yedirme işlemi olmazsa olmazlardandır. Temizlik, serum ve yedirme bunların çeşitleri oldukça fazladır. Kişinin cilt yapısı ve ihtiyacına uygun olanı uygun cihazla yedirilmelidir. 


-Farklı bakımlar duyuyoruz, bunlardan bahseder misiniz? 

Cilt bakımını herkes yapıyor, önemli olan cilt bakımı mı yoksa temizlik mi yapıldığıdır. Cilt temizliği başka ihtiyaca yönelik, bakım başkadır. Cildin yaşlanma etkisini bilinçli bir şekilde geciktirmek önemlidir. Cildin taze ve canlı durması güzeldir. 
Bunu için de çeşitli bakım uygulamaları var. 


-Karbon peeling ve kimyasal peeling arasındaki fark nedir? 

Peeling dediğimiz durum, modern keseleme işlemidir. 
Yani üst epidermis katmanını hızlı temizlediğimizde cilt de kendisini hızlı yeniliyor. Bu da cildin canlı ve parlak görünmesini sağlıyor. Adı kimyasal olan aslında meyve asitlerinden elde edilen asit çeşitleridir. Bunlar sütten, aspirinden ve meyve asitlerinden elde edilir. Karbon peelingde siyah bir maskenin lazerle ısı oluşturarak ciltte yenileme yapması sağlanır. Bu da doku canlandırma yöntemlerinden biridir. 


-Ameliyatsız yüz germe nasıl bir uygulama? 

HD focus, yani odaklı ultrasonic ses dalgası ile yine cildin en alt katmanında hafif ısı oluşturarak cildi uyarıp kendisini yenilemesi sağlanmaktadır. Bu uygulama ameliyata gerek kalmadan ciltte ciddi bir yenileme sağlamaktadır. Bu işlemin oturması 5-6 ayı bulmaktadır. 


-Derma roller ve derma pen nedir, bunları son zamanlarda sık duyuyoruz? 

Dermo roller ve derma pen micro titanyum iğnelerle cildin üzerinde gözle görülmeyen bir tahribatla cildin kendisini onarması sağlanıyor. Böylelikle doğal yolla cilt yenileniyor, daha canlı ve parlak oluyor. Kanamasız bir uygulama, iğne deyince acı akla geliyor ama acısız keyifli bir uygulama. 


- Salon ürünü ile diğer ürünler arasındaki fark nedir? 
Salon ürünleri, ileri teknoloji ile hazıranmış cildin en derin katmanına inebilen, cilt sorunlarına yönelik tamamen doğal ürünlerdir. Bizim ellerimizde sihir yok, doğru cilde doğru ürünü eşleştirip sonuç alıyoruz. Burada önemli olan cildi ve Ürünü iyi tanımak. Salon ürünlerini kullanan kişi uzman olmalıdır. Kesinlikle raf ürünleri ile karıştırılmamalıdır. 


-Lazer epilasyonda nelere dikkat edilmelidir? 
Epilasyonda cihazlar önemli olduğu kadar uygulayıcı 

da çok önemlidir. Önümüz yaz cihazın yaz-kış kullanabilirliğine dikkat edilmelidir. Uygulayıcıların eğitimli olmaları, salon hijyeni, müşteri takibi konularında, hizmet 
alıcılar bilinçli davranıp sorgulayıcı olmalıdırlar. 4 ila 6 
seansta kıllardan kurtulmak mümkün. Bitene kadar tabiri, doğru bir tabir değildir. Sıfır temizlik çok istisnai bir durumdur. Yılda bir atış kişiyi genellikle mutlu eder. Bizim kullandığımız yöntem foto epilasyon bugüne kadar hiçbir yan etkisi tespit edilmemiş yöntemlerden biridir. En ince kılları dahi görür. Yaz kış kullanılır. Kısa sürede yan etkisiz sonuç verir. 


-Kalıcı makyaj nasıl uygulanır? 

Kalıcı makyaj uygulaması yani permanent make up; ölü deri ile canlı deri arasına doğal boya zerk edilerek yapılan işlemdir. Daha çok kaş için kullanılır ama göz kalemi ve dudak boyası için de kullanılır, oldukça başarılıdır. Sağlıklı bir uygulamadır. 


-Uygulama teknikleri var mıdır? 

Kaş kontörde çeşitli yöntemler vardır. Bunlar, kıl teknik, pudralama, doldurma, mikroblading gibi yöntemlerdir. 
Kişinin kaş yapısına göre uzman, yöntemini belirleyip uygulamayı ona göre yapar. 


-Kalıcılığı ne kadardır? 

Ne kadar doğal olursa kalıcılığı o kadar az oluyor 
maalesef, kıl teknik en doğal uygulamadır. Kalıcılığı 1 
ila 1.5 yıl arasındadır. Göz ve dudakta 3-5 yıl kadar kalabiliyor. m 
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DOĞUM GÜNÜNÜ 
DOSTLARIYLA KUTLADI 


Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Aydan Özdoğan doğum gününü yakın dostları ile Gani Baba Restaurant'ta bulunan “Adı Bizde Kalsın”da kutladı. 


Yakın dostlarının katılımı ile gerçekleşen doğum günü partisinde Aydan Özdoğan dostlarıyla yakından ilgilendi. 
Ankara cemiyet ve sosyal yaşamından tanınmış birçok ismin bir araya gediği davette keyifli anlar yaşandı. 
Dostlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan güzel ismin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Kendisi için özel hazırlanan pastayı kesen Özdoğan, dostlarının tebrik ve hediyelerini kabul etderek teşekkürlerini iletti. 
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Başkenti iş dünyası, Yıldırım Kule'de ticari ve düzenlenen basın toplantısında buluştu. ekonomik Türkiye ve dünya ekonomisine dair gelişmelere 


önemli verilerin paylaşıldığı toplantıda, de değinildi. 


teknolojiye yatırımın önemi vurgulandı. 


Ankara'nın prestijli projelerinden Yıldırım Kule, düzenlenen “İş Sohbetleri”nde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden birbirinden başarılı isimleri ağırladı. Gigant Swiss Consulting AG Avrupa Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Direktörü Aysun Karaytuğ, Ekonomist Dr. İsmet Demirkol ve Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül'ün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Türkiye ve dünya ekonomisi mercek altına alındı. 
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KÖYÜMÜZ ANKARA DOĞAL YAŞAM PROJESİ'NDE SEVDİKLERİNİZLE HAYATINIZA MUTLULUK VE DEĞER KATIN 


Doğaya değer katma" misyonunu benimseyerek, insanlara rahat ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını açan Köyümüz Ankara, "doğal" olanın yanısıra ahşap konseptine de sadık kalarak etrafı çitle çevrilmiş olan 500m2 konut imarlı arsa üzerine kurulu, tamamı 71 m2 ahşap kütük evlerden oluşan ve ortak kullanım alanlarına sahip olan doğal bir köy yaşamıdır. Aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte sizde burada yaşayabilir.hayatınıza değer katabilirsiniz. Şehrin karmaşasından uzak alternatif yaşam tarzının en doğalını ve rahatını yaşamak için Köyümüz Ankara sizleri bekliyor! 
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PROF DR. NİLÜFER TÜLİN POLAT 


Protetik Diş Tedavisi Uzmanı 


PROF DR. SERKAN POLAT 


Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı 


FOTOĞRAFUTKU DEMİRSOY 


* Tülin Hanım ve Serkan Bey öncelikle sizleri biraz tanıyalım, bize kendinizden bahseder misiniz? 
Öncelikle polikliniğimize hoş geldiniz 
demek istiyoruz. Eşim ve ben 1974 
doğumluyuz. Gazi Üniversitesi diş Hekimliği Fakültesinden 1996 yılında mezun olduk. 
Mezuniyet sonrası birlikte muayenehane açmaya niyetlenmiştik. Ancak bir hocamızın telefonu ile hayatımız akademik yaşama doğru evrildi. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşunda görev aldık. Bu arada Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 
başlayan doktora eğitimlerimizi 2002 
yılında tamamladık. 


Eşim Prof. Dr. Nilüfer Tülin Polat Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında, ben Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında doktora yaptık. Benim tez konum 

“Patron Hastalığı” olarak da bilinen temporomandibuler eklem rahatsızlıkları üzerineydi. Eşim tezinde fiberle güçlendirilmiş akriliklerin mekanik ve fiziksel özelliklerini araştırmıştı. Ben 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanını aldım. Bundan sonra sözü eşime bırakmak istiyorum. 

Merhaba, ben 2007 yılında doçent, 

20183 yılında profesörlük unvanını aldım. 
Akademik hayatımızın 2009 sonrası kısmında İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinin kuruluşunda görev aldık. 2018 


yılında polikliniğimizi açmak için kendi isteğimizle ayrılana kadar bu üniversitedeki görevimize devam ettik. 1996 yılındaki hayalimizi 22 yıl gecikmeli gerçekleştirmiş olduk. Verimli bir şekilde çalıştığımız akademik hayatta, çalıştığımız kurumlara fedakarca hizmet ettik. Çok güzel dostluklar ve deneyimler kazandık. 


Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, International Association for Dental Research, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery gibi mesleki derneklere Üyeliklerimiz bulunmaktadır. 
Ayrıca eşim Prof. Dr. Serkan Polat “International Network for Orofacial Pain and Related Disorders Methodology (INFORM)” tarafından hazırlanmış olan “Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (2014)”ün Türkçe sürümünü hazırlayan ekibin başında bulunmaktadır. 
Ben de ekibin çeviri grubunda bulunmaktayım. 


* “Patron Hastalığı” tanımlaması ilginç geldi. Bu hastalıkla ilgili biraz bilgi verir misiniz? 

Yoğun iş yaşantısı, yorgunluk ve strese bağlı olarak, çiğneme kaslarının kasılma miktarında artış, gece ve/veya gündüz dişlerin sıkılması ve gıcırdatma ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Çene eklemini ilgilendiren bu sorun; Costen sendromu, 


kas-fasya ağrı disfonksiyon sendromu gibi isimlerle de bilinmektedir. Günümüzde Temporomandibuler Eklem Düzensizlikleri olarak adlandırılmaktadır. Sorun ilerledikçe çene ekleminden ses gelmesi, kilitlenme gibi sorunlar da gözlenebilmektedir. 
Çiğneme sistemini zorlayan çok sayıda zararlı faktör olabilir. Kaslarımız ve çene eklemimiz; stres, yorgunluk, gün boyunca uzun süre durduğumuz çalışma pozisyonu, yatış pozisyonumuz, yastığımızın sertliği ve yüksekliği vb çok sayıda zararlı faktörle baş etmek zorundadır. Çok sayıda 

faktöre bağlı ortaya çıkabilen bu sorunun çözümünde iyi bir hasta değerlendirmesi ve zararlı faktörlerin tespit edilmesi büyük önem arz eder. Hastaya sadece ilaç 

yazıp gönderilmesi genellikle yetersiz kalmaktadır. Hastanın sorun ile ilgili bilgilendirilmesi, mevcut zararlı faktörlerin/ alışkanlıkların tespiti ve ortadan kaldırılması, splint uygulamaları, ilaç tedavisi, fizik tedavi yöntemleri, artrosentez gibi çok sayıda tedavi seçeneği bulunmaktadır ve çoklu tedavi başarı şansını çok artırır. 

* Ülkemizde kişilerin ağız sağlığına verdikleri önem yurtdışına oran ile sizce ne durumda? 

Ağız sağlığı bakımından Amerika ve Avrupa ülkelerine oranla daha kötü durumda olduğumuz maalesef bir gerçektir. Ancak bunun nedenlerini tartışmak gerekir. Ülkemiz ve gelişmiş ülkeler arasında ağız sağlığı ile ilgili en 


temel fark sigorta sistemidir. Ülkemizde sigorta sistemi ağzına bakan/bakmayan ayrımı yapmamakta, düzenli kontrolleri zorunlu kılmamaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki sigortalar yaklaşık 2 yıl boyunca dolgu için yeniden ödeme yapmamaktayken, bizim sigorta sistemimizde yıllarca ağızda kalması beklenen diş dolguları için 6 ayda bir yeniden ödeme yapılmaktadır. Bu sigorta sistemine gereksiz bir yük getirmekle birlikte, uzun ömürlü kaliteli dolguları teşvik etmemektedir. 


Ülkemizde diş hekimine başvuru oranı kişi başı yılda 1 iken, gelişmiş ülkelerde bu oran yaklaşık 7 dir. Bunun temel sebebi gelişmiş ülkelerin sigorta sisteminin rutin kontrolleri zorunlu kılmasıdır. Sadece düzeltici tedaviye odaklanmış olan bir sağlık sisteminin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Ülkemize göre temel farklar, sistemin diş hekimi kontrollerini 


zorunlu kılması, korucuyu hizmetlerin yaygınlaştırılması, kontrole giden/gitmeyen, ağzına bakan/bakmayan ayrımı yapmasıdır. 
Ülkemizde de böyle bir sigorta sistemi kurulabilirse, emin olun ağız bakımımızda belirgin iyileşme sağlanacaktır. 


* Sizce bakımlı ve beyaz dişlerin sosyal hayatımızdaki yeri nedir? 

Dişler ve ağız, yüz estetiğinin önemli bir parçasıdır. Sağlıklı ve temiz dişler yüz estetiğinin önemli tamamlayıcılarıdır. 
Bakımlı, güzel görünen ve güzel kokan 

bir ağız, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacağı gibi karşıdaki kişile de güven ve saygı uyandırır. 


* Ağız bakımı için ne önerirsiniz? 
Ağız bakımında en temel husus mekanik temizliktir. Bunun yolu da diş fırçası ve diş ipi kullanımıdır. Diş macunu temizliği kolaylaştırır ve ferah hissettirir. Diş fırçası, 


dişlerin arasına girememektedir. Bu nedenle ara yüz temizliği için en az bir yöntem kullanılmalıdır. Diş ipine alternatif olarak, geniş aralıklı dişlerde arayüz fırçası kullanılabilir. Ek olarak uygun bir kürdan 

da ara yüz temizliğine katkı sağlayabilir. 
Ancak diş ipi kürdana göre daha etkin temizlik sağlayacaktır. Günde bir kez ara yüz temizliği iki kez de diş fırçalama önerilir. 
Diş fırçalama sırasında dilin üst yüzeyinin fırçalanması da ağız kokusunu gidermede ve ağızdaki bakteri yükünü azaltmada etkilidir. Ağızda köprü protezi varolan kişilerde superfloss denen özel diş ipleri önerilmektedir. Tam bir ağız bakımı için arayüz temizliği ve dilin fırçalanması gerekir. 


Özellikle limon, greyfurt gibi asitli gıdalar tükettikten hemen sonra diş fırçalanması önerilmemektedir. Eğer yapılırsa minede 
aşınma riski yükselmektedir. En az 60 
dakika sonra diş fırçalanması önerilir. 


Bekleme sırasında su içmek veya şekersiz sakız çiğnemek yararlı olacaktır. 


Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da diş fırçasının dik bir şekilde saklanmasıdır. 
Üzeri kapatılmamalı ve kurumasına izin verilmelidir. Eğer Üzeri kapatılırsa ve nemli kalırsa bakteri üreme riski yükselecektir. 


* Diş beyazlatma nedir? Ne kadar zamanda bir yapılabilir? 

Dişlerin doğal rengini daha beyaz hale getirmek veya diş üzerinde farklı nedenlere bağlı ortaya çıkabilen renklenmiş bölgeleri ortadan kaldırmak için yapılan beyazlatma işlemleridir. Renkli bölgeleri beyazlatmak için fiziksel veya kimyasal yöntemler kullanılabilir. Daha yaygın kullanılan yöntem ise dişin doğal renginin daha beyaz hale getirilmesi için peroksit içeren ürünler kullanılmasıdır. Peroksit içeren ürünler ofiste uygulanan ve evde uygulanan olmak üzere iki tipte üretilmektedir. Daha az etkili olan diğer bir yöntem ise beyazlatıcı diş macunları kullanmaktır. Bunlardan en hızlı etki göstereni ofis tipi beyazlatmadır. Çok yüksek peroksit oranı ve tek seferde uzun süre uygulama diş hassasiyeti riskini çok artırdığı için uygulama süreleri ve peroksit yoğunluğu belli düzeylerde sınırlanmıştır. 
Ofiste yapılan uygulamalar genellikle 1 er hafta arayla yapılan uygulamalar şeklindedir. 
Yeterli beyazlatmanın elde edilebilmesi için ortalama 3 seans yeterli olmaktadır. Ofis tipi ile birlikte ev uygulamaları kombine edilebilmektedir. Nikotine bağlı renklenme ve tetrasikline bağlı renklenmelerde bu süreler uzayabilmektedir. Bazı durumlarda lamina kronların yapılmasına ihtiyaç olabilmektedir. Ancak bu peroksit 

içeren beyazlatma yöntemlerinde diş hassasiyeti riski göz önünde tutulmalıdır. 
Gerektiğinde hassasiyet giderici işlemler yapılabilmektedir. 


* Doğal diş mi implant mı? 

Diş eksiklikleri nedeniyle kaybedilen çiğneme, konuşma ve estetik fonksiyonların yerine konmasında diş implantı kullanımı kendini ispatlamış çok iyi bir yöntemdir. 
İmplantın doğal dişlere göre avantajlı ve dezavantajlı tarafları vardır. Örneğin doğal dişimiz çürüyebilirken, implantta böyle 

bir durum olmaz. Ancak doğal dişimizin çevresindeki dişeti iltihaplandığında tedavisi çok daha kolay olurken, aynı şey implant için söylenemez. Çünkü, implantın kemik içinde kalan yüzeyi, temas alanını artırmak ve kemik hücrelerinin daha kolay tutunmasını sağlamak için mikro hatta nano düzeyde pürüzlendirilmiştir. Periimplantitis denilen implant çevresi dokuların iltihabında kemik erimesi olur ve bu pürüzlü yüzeylere bakteriler yerleşir. Pürüzlü yapı bölgenin temizlenmesini, dolayısıyla periimplantitis tedavisini güçleştirir. 


Diğer bir fark ise doğal dişlerin kökleri çevresinde bulunan periodontal ligamentler sayesinde dişe gelen kuwetler algılanabilirken, implantta böyle bir doku ve his bulunmamasıdır. Özellikle tüm dişlerin kaybedildiği durumda bu his tamamen ortadan kalkar. Periodontal ligament 


doğal dişin çene kemiği içinde fizyolojik düzeyde hareketine izin verirken, implant çene kemiği ile osseoentegre olduğundan implant yüzeyi ile kemik doğrudan temastadır ve hareketsiz bir bağlantı oluşur. 
Bu da ileride ortodontik tedavi gerektiğinde, implantın diş gibi hareket etmesini bekleyemeyeceğimiz anlamına gelir. 


Doğal dişin çekiminden önce yapılabilecek dolgu, kanal tedavisi ve periodontal tedavi gibi alternatif tedavilerin çoğu diş implantına göre çok daha ucuz ve konservatif seçeneklerdir. Deneyimli ellerde, uygun ekipmanla ve doğru planlama ile yapılan tüm tedavi işlemleri yüksek başarı oranına sahiptir. Ancak mümkünse öncelik doğal dişin korunması yönünde olmalıdır. 

Doğal diş bir şekilde kaybedilmişse, diş implantı çok iyi bir alternatiftir. 


* CAD/CAM Sistemi ile yapılan protezler hakkında bilgi verebilir misiniz? 

CAD/CAM”'in kelime anlamı, bilgisayar yardımlı tasarım ve bilgisayar yardımlı üretim demektir. Bu teknikte inlay, onlay, lamina kron ve kron köprü protezleri üretilebilmektedir. Yapılacak olan restorasyon için diş kesimi yapıldıktan sonra 3 boyutlu dijital ağız içi tarayıcı 


ile 3 boyutlu ölçü alınır. Bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu model üzerinde istenen restorasyonun tasarımı gerçekleştirilir. Tasarlanan restorasyon uygun materyal ile üretilir. Elde edilen resrotasyon gerekli düzeltmelerden sonra doğrudan hasta ağzına takılabileceği 

gibi farklı aşamalar da gerekli olabilir. Bu süreçlerin tamamı, hasta beklerken klinikte yapılabileceği gibi ölçü aşamasından sonrası laboratuvara gönderilerek de yaptırılabilir. Bu sistemin önemli avantajları tasarım ve üretim sürecinin klasik yöntemlere göre çok daha hızlı olması ve hassas üretim yapabilmesidir. Daha da önemlisi, ölçü işleminin dijital yöntemle yapılmasından dolayı hasta konforu artmaktadır. Klinik tipi cihazlarla 3-6 üyeye kadar köprü yapılabilen sistemler bulunmaktadır. 


* Diş hekimliği bölümünü seçen veya seçmeyi düşünenlere ne söylemek istersiniz? 

Diş hekimliği eğitimi masraflı ve zordur. 
Buna karşın diş hekimliği gerçek manada altın bir bileziktir, prestijli bir meslektir. Diş hekimliği fakültesini bitiren bir kişi, özel muayenehane veya poliklinik açabileceği gibi, resmi kurum ve kuruluşlarda çalışabilir veya akademik kariyer yapabilir. 
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ALMAN-TÜRK DOSTLUĞU 


Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve eşi Marion Erdmann rezidanslarında özel bir davet verdi. Etkinliğe, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 70 özel davetli katıldı. 


Zülfü Livaneli'nin konuk olarak katıldığı davette Livaneli'nin “Serenad” kitabından bölümler okundu. Kitabın bölümlerinin 

Sefire Marrion Erdman tarafından Almanca, Livaneli tarafından da Türkçe olarak okunduğu programda müzik şöleni de 

yaşandı. Büyükelçi Martin Erdmann'ın yaptığı selamlama konuşmasının ardından Livaneli'nin yaptığı konuşma ile devam eden program kitaptan bölümlerin okunduğu dinleti ile devam etti. 
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Programın finalinde, Sefire Marion Erdmann'ın misafirlerine özel bir sürprizi vardı. Sefire, edebiyat ve müzik şöleninin yaşandığı gecede bağlama çalarak muhteşem bir kapanış yaptı. Erdmann, “Yiğidim Aslanım” ve “Güneş Topla Benim İçin” adlı şarkıları saz çalarak söyledi. Zülfü Livaneli gecede yaptığı konuşmada, müzik, edebiyat ve felsefe denildiğinde dünyaya katkıda bulunmuş bir ülkenin verdiği daveti çok önemli bulduğunu belirterek, “Bu şehirde geçen çocukluğumda ve gençliğimde o kadar çok Alman eseri okurduk ki... Almanya ile girdiğim her yakın ilişkide bunları hatırlıyorum ve bir kere daha gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı. 
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HARİKA BİR LEZZET DENEYİMİ İÇİN... 


(8)/ karafrestaurant 


REŞİT GALİP CAD. NO. 84/6 


03124666001 


www.karafrestaurant.com 


Cd 


GİZEM 
APAYDIN 


YELİZ. 
ÇIFTÇİLİ 


PASİADA # 
AŞK KOKUSU VAR” biç 


Günümüzün en son teknolojilerini MİNE kullanarak fırıncılık sektöründe yenilikçi ANAN anlayışı ile hizmet veren Bonelli, Sevgililer 

Günü'nde pasta ve çiçeği birleştirerek 

farklı bir 'Pastaryum' etkinliği düzenledi. 

'Pastaryum' etkinliğine Ankaralı 

kadınların ilgisi yoğun oldu. 


Türkiye'de bir ilk olan ekşi mayalı ekmek 

üretim fabrikasına sahip Bonelli'de gerçekleşen organizasyonda, Ekmeğe Fısıldayan Kadın Mine Ataman ve Çiçeği Burnunda Yasin Umaç “Havada 


Aşk Kokusu Var” konseptli pastaları yaparken bir yandan da çiçeklerle süsleme yaptılar. Yasin Umaç çiçek süsleme sanatı ile ilgili tüyolar verirken Mine Ataman da hem sağlıklı ekmekleri hem de çocuklar için faydalı olan ekmekleri katılımcılarla paylaştı.m 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BABASININ ARZIN 
YAPAY ZEKAYA TAŞIDI 


Berkan Baykam, sanayici bir babanın oğlu. İş hayatına aile şirketinde başlayan girişimci, Oplom isimli yapay zeka projesini hayata geçirdi. Oplom ile şirketteki yapının kurumsallaşması, kişilere bağımlılığın azalması, verimliliğin artması ve iletişimin güçlenmesi amaçlanıyor. 


-Girişim yapmadan önce ne ile uğraşıyordunuz? 

Babamın kurucusu olduğu aile şirketimizde çalışıyordum. Zaten aslında bu girişimin temellerini de bu sayede attık. Aile şirketimizden kısaca bahsetmem gerekirse; 
1980 yılında babamın kurduğu ve 2000 yılında 
ciddi bir ivmelenmeyle tam anlamıyla kurumsal bir yapıya bürünen bir şirketten bahsediyoruz. 
Bu şirket KAM ANKARA BETON SANAYİ 

A.Ş. adıyla bilinen oldukça büyük bir prekast betonarme yapı üreticisi. Bu şirketin ürün grupları arasında beton parke taşlarından 

kutu menfezlere, kablo kanallarından santrifüj betonarme elekirik nakil hattı direkleri ve katener direklerine, köprü kirişlerinden geniş açıklıklı binalara prekast betonarmeye dair pek çok ürün var. Bunlardan en hacimlisi 

üst yapı ürünleri olduğundan, buna özel olarak değinmek gerekirse, şirketimiz yılda yaklaşık 200 yapının taşıyıcı betonarme karkas sistemini üretiyor, naklediyor ve montajını tamamlıyor. Bu yapıların büyük bir kısmı fabrikalardan oluştuğu için şirketimize “fabrika fabrikası” da deniliyor. Elbette bununla sınırlı 


kalmıyor, depolar, spor salonları, alışveriş merkezleri, oteller, okullar ve hatta Ankara'daki Hızlı Tren Garı gibi çeşitli yapılar sanayi şirketimizin işleri arasında yer alıyor. 


-Böyle bir iş fikri nasıl aklınıza geldi? 
Sanayi şirketimiz kendi alanında açık ara farkla lider konumda, güvenilen bir marka. 
Bu başarının nedeni de tamamen babamın şirketin kurumsal yapısında toplam kalite yönetimi, yalın imalat ve benzeri yönetsel sistemlerden harmanlayıp sadeleştirerek oluşturduğu bir yönetim felsefesini uygulamasından kaynaklanıyordu. Kendisi bir kitap yazarak bu bilgi birikimini aktarmak isterken, ben bunu günümüz teknolojisinin yardımıyla bir yazılıma çevirmenin daha iyi sonuç verebileceğini düşündüm ve fikrimi babamla paylaştım. 


-Fikri bulduktan sonra nasıl hareket ettiniz? 

İlk olarak babamı, yani son derece ileri görüşlü, detaycı ve oldukça deneyimli bir iş adamını ikna etmem gerekiyordu. Bunun 


için fikri yazıya dökerek projelendirdim. 
Elbette ilk olarak bu projeye bir isim vermem gerekiyordu ve buna “Oplom” dedim. 
Babamın da desteğiyle hızla işe koyuldum ve halihazırda bambaşka işlerle uğraşan KAM İNOVASYON BİLİŞİM REKLAMCILIK A.Ş. 

adı yazılım şirketimin kadrosunda büyük bir yeniliğe giderek, böylesi ciddi bir projenin üstesinden gelebilecek güçlü bir ekip kurdum. 
Doğru bir kadro oluştuğunu gördükten sonra, oldukça kapsamlı bir şekilde işin süreçlerine ara hedefler ve kontrol noktaları ekleyerek planlamasını yapıp, ekiple beraber bu plana sadık kalarak ilerlemeye başladık. 


Bu süreçte ilk olarak Oplom'u “Oplom, şirket yönetimini sistematik yaklaşımla kolaylaştıran ve dünyadaki tüm şirketlerin iç işleyişlerini çevrimiçi tabanda güvenli ve hızlı şekilde düzenlemeye yarayan gelişmiş bir yazılım sistemidir.” şeklinde tanımlamayı uygun gördüm. Konunun daha rahat anlaşılabilmesi için projeyi iki başlık altında toplamaya karar verdim. Bunlardan ilkini “Oplom Yönetim Tarzı” ve ikincisini “Oplom Yönetim Aracı” diye 


adlandırdım. İlki babamın oluşturduğu yönetim sistematiğini, ikincisi ise bu sistematiğin yazılımlaştırılmasını içeriyordu. 


Bunu daha da açmak gerekirse; ilkini tanıtırken “Oplom Yönetim Tarzı, 1980 ile 
2010 yılları arasında Mahir BAYKAM tarafından 
geliştirilmiş, hem iş dünyasında hem de akademik çevrelerce takdir edilmiş bir sistemler bütünüdür. Mahir BAYKAM'ın geliştirdiği bu yönetim tarzı, ilk olarak kendi kurduğu sanayi şirketinde uygulanmış ve şirketin birkaç yıl içerisinde kendi sektöründe dünya lideri haline gelmesini sağlamıştır.” şeklinde tanımladık. 


İkincisini; yani bu yönetim felsefesinin yazılımlaştırılmış haline ise “Oplom Yönetim Aracı, 2013 ile 2017 yılları arasında Mahir BAYKAM ile başlayarak, oğlu S. Berkan BAYKAM liderliğinde, kendisinin ilkelerini ve yönetim felsefesini özümsemiş profesyonel bir ekip tarafından geliştirilmiş bir yazılımdır. Oplom Yönetim Tarzı'nı ilk kez uygulayarak sektöründe dünya lideri konumuna erişmiş ve bu özelliğini koruyan sanayi kuruluşunda bu yazılımın tüm deneme ve geliştirmeleri gerçekleştirilmiştir.” 
şeklinde tanımladık. 


Elbette projelendirirken bununla neyi amaçladığımızı da belirlemiştik. Bu kavramsal ayrımları netleştirdikten sonra amacını anlatmak da kolaylaştı. Böylece “Oplom Yönetim Tarzı ile yönetilen ve Oplom Yönetim Aracı kullanarak bunu pekiştiren şirketler Oplomize edilmiş kabul edilir. Şirketin finansal gücü nasıl olursa olsun, üçük ya da büyük tüm şirketlerin Oplomize edilmesi mümkündür. Oplomize edilen şirketler ısa bir süre içerisinde hem çalışanları hem tedarikçileri hem de müşterileri için fark yaratırlar. Böylece Oplom ile şirketteki; yapının urumsallaşması, kişilere bağımlılığın azalması, verimliliğin artması, hiçbir işin gözden açmaması, işlerin sorumlularının ve tamamlanma sürelerinin belirlenmesi, tüm sorunlara kalıcı çözümler bulunmasının desteklenmesi, gereksiz adımların ortadan aldırılması, iletişimin güçlenmesi, çalışanların şirketi benimsemelerinin sağlanması, tedarikçilerin ve müşterilerin şirkete güvenlerinin artması amaçlanır” dememiz profesyonel çevrelerce anlaşılmasını hızlandırıp, takdir görmesini sağlamış oldu. 


Tabii bir de Oplom'un kendi şirketine uygun olup olmadığını merak edenler için “Oplom, Toplam Kalite Yönetimi (TOM), Yalın İmalat (Toyotizm) ve I509001:2015 adlarıyla anılan işletme yönetim sistemlerinin en iyi özelliklerini de içeren, başarısı kanıtlanmış yönetsel yaklaşımlardan derlenmiş bir sistemler bütününün yazılımla sistematik hale getirilmiş biçimidir. Bu nedenle; Oplom Yönetim Tarzı ile yönetilen ve Oplom Yönetim Aracı kullanarak bunu kolaylaştıran şirketler Oplomize edilmiş kabul edilir. Oplom, üretim veya hizmet alanlarında hiçbir sektörü ayırt etmeksizin, dünya üzerinde bilinen tüm iş alanlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Şirketin finansal gücü nasıl olursa olsun, küçük ya da büyük tüm şirketlerin Oplomize edilmesi mümkündür ve şirkete fayda sağlayacağı kesindir.” şeklindeki oldukça iddialı ve net anlatımımız gayet yeterli oldu. 


Sonradan bazı şirketlerin Oplom'un yaptıklarını görüp, yapabileceklerine dair beklentilerinin yükselmesi ile birlikte şirket içerisindeki verimliliğin arttığına dair anlatımları sırasında 


bazı noktaların mekanikleştiğine dair edindiğimiz izlenimlere karşın bir hatırlatmada bulunarak “Unutulmamalıdır ki; Oplom, şirketlerin yönetiminde ve iş hayatının çeşitli alanlarında 

en iyi desteği vermek üzere geliştirilmiş olsa 

da şirketlerin en değerli varlığı insanlardır ve hiçbir yapay zeka insanları insanlardan daha iyi anlayamaz. Oplom tamamen insanlara hizmet etmesi amacıyla tasarlanmıştır.” tarzında bir ibareyi de sisteme ekledik. 


-Kimlerden akıl aldınız, kimlere danıştınız? 


Aslında yalnızca babamdan akıl aldım ve yoğun bir gözlemle elde ettiğim bilgiler ışığında elbette kendimden koyduğum kısımlar ve hatta bu projenin gerçekleşmesinde güvendiğim ekibin düşünceleri de işin her anında oldukça önemliydi. Tabii bu süreçte, sanayi şirketimizin yönetim tarzının yazılımlaştırılması gibi bir durum söz konusu olduğundan, benim sanayi şirketimizde babamla birlikte geçirdiğim vakit oldukça değerliydi; öte yandan babam kanser tedavisi görüyordu ve benim bu projenin yapımına başlayışımda yanımda olsa da şirkette kullanılmaya başlandığında maalesef vefat etmişti. 


-Aileniz ve çevrenizden gelen tepkiler neydi? 

Babam hayattayken sorun yoktu ancak sonrasında bu projeyi geliştirirken, sanayi şirketimizin de yükünü omuzlamam gerektiğinden dolayı, insanlar zaten kurulu olan bir düzen ile ilgilenmemin, henüz daha hayat bulmamış bir proje ile ilgilenmemden daha mantıklı olduğunu çeşitli kibar yollarla bana söylemeye çalışıyorlardı ancak annem, kız kardeşim ve yazılım şirketimizdeki ekibimin bana güvendiğini görüyordum ve bu da motive ediyordu doğrusu. 


-“Ya başarısız olursam...” diye endişeniz oldu mu? 

Bu endişe her zaman olabilir, bunun dozajı önemli. Böyle bir düşüncenin beni ve ekibimi yıldırmasına izin vermedim, hep beraber başarıya odaklandık. 


-Bu yolda sizi en çok kim teşvik etti? 
Babam sanırım... Ya da sadece onu örnek alan kişi olarak kendim, yani kendi kendimi teşvik etmiş olabilirim. 


-Şirketi kurarken en çok nerede zorlandınız? 

Doğru kadroyu oluşturmak en zor kısımdı. 
Sonrasında da hiç bilmediğim bir sektöre adım atmış olmanın verdiği bazı acemiliklerden kaynaklı hatalar kısa bir süre için de olsa kendi kendime işi zorlaştırmama neden olmuştu. 
Bunlardan çıkartılan dersler ise işin çok daha hızlı ve güçlü ilerlemesini sağladı. 


-İlk büyük işinizi nasıl bitirdiniz? 

Bir iş fikrine gerçekten inandığınızda, o sadece bir proje olmuyor, sizin hayatınızın merkezine yerleşiyor. Diğer sorumluluklarınızı yerine getirmeye elbette gayret ediyorsunuz ancak sosyal hayatınızdan ve hatta uykunuzdan kısmak da dahil olmak üzere aklınız sürekli olarak o iş için çalışmaya başlıyor, tüm odağınız o oluyor ve bundan asla rahatsız olmuyorsunuz. 
Motivasyonu dışarıda da aramıyorsunuz 

ancak zaman zaman sizi ve en önemlisi beraberinizdeki kişileri, yani ekibinizi motive etmesi adına bazı adımların gerçekleştiğini görebilmek istiyorsunuz. Bizim için projenin ilk basamağı olarak görünen en büyük iş, aslında kendi sanayi şirketimizin komple bu yazılıma geçmesini sağlamaktı ancak burada her iki şirketin de başındaki kişi olarak, karar veren kişi ben olduğumdan, bu benim için ve yazılımdaki ekibim için yeterli bir motivasyon gibi görünmüyordu. Bu nedenle yazılımı dışarıya, yani en başındaki amaca uygun olarak, diğer sektörlerdeki farklı şirketlerin kullanımına açınca neyle karşılacağımıza dair bir merakımız ve heyecanımız vardı. Dışarıya açıldığı ilk hafta üç farklı sektörden, kendi sektörlerinde hatrı sayılır şirketlerin bu yönetsel felsefeyi benimseyip, 

bu yönetim yazılımını anında kullanmaya başlamalarını görmek ilk büyük deneyimimizdi ve bunu başarıyla tamamladığımızı gördük. 


-Ve ne zaman “Tamam işte başarıyorum galiba.” dediniz? 

Bizi dinleyen şirketlerin neredeyse tamamı aynı hafta içerisinde yazılımı kullanmaya başlayınca, “Tamam, işte başarıyoruz galiba.” dedik; ancak izi en çok etkileyen, Türkiye'deki büyük bir bankanın projeyi dinleyip, bunu orta ve büyük ölçekli şirketlere tanıtmanın gerekli olduğunu vurgulayıp, bizden hiçbir talepte bulunmadan bizim adımıza e-posta yoluyla tanıtıma başlaması ve yine dünyanın önde gelen el kı 


O. 


ektronik firmalarından birinin bizimle partnerlik urmak istediğiyle ilgili yaklaşımda bulunması bu fikrin artık bir sonraki adıma geçiyor olduğunun habercisi niteliğindeydi.m 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SÜREYYA ÜZMEZ DEN MZA GUNU 


Türkiye'de balık restoranları arasında adını dünyada duyurmayı başaran Trilye Restaurant'ın sahibi Süreyya Uzmez yeni kitabını okuyucuları için imzaladl. 


Süreyya Üzmez okuyucuları ile Ankara Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan D&R'da bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu imza gününde açıklamalarda bulunan Süreyya Üzmez: “Bu kitabı okuyunca insanların ülkesine karşı sevgisi daha da artacak.” şeklinde konuştu. Deneyimli yazar Süreyya Üzmez kitabın üzerinde dört yıldır çalışma yaptığını söyledi. Metin 

Uca'nın da katılım gösterdiği imza gününde iki yazar kitapları hakkında uzun uzun sohbet etti. 
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“Trilye'nin 
Balık Sevdası”, 
“Trilye'nin Meze 

Yolculuğu” ve 
“Trilye'nin Oltasına 

Takılanlar” 

kitaplarının ardından 4'üncü kitabı “Trilye'nin 

Oltasına 
Takılanlar”ın 
2. baskısını da kitapseverlerle buluşturan 
Süreyya Üzmez, mutluluğunu okuyucularıyla paylaştı. 


ÇİZGİ ÜSTÜ AMBİYANSIYLA 


HARİKA BİR LEZZET DENEYİMİ İÇİN... 


)/ karafrestaurant 


REŞİT GALİP CAD. NO. 84/6 


03124666001 


www.karafrestaurant.com 


© TESPİHSERGİS 
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI 


Ankaralı İş Adamı ve Koleksiyoner Serdar Şenel, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tespih sergisi açtı. 


OLTAN 


SUNGURLU SERDAR 
ŞENEL 


ATİLLA 
GÜNEŞ 


Serdar Şenel'in koleksiyonunda yer alan, Osmanlı dönemine ait tespihlerden mamut ve hipopotam dişinden yapılan örneklere kadar 250 tespihin yer aldığı serginin açılışına aralarında Adalet ve Milli Savunma eski Bakanı Oltan Sungurlu'nun da bulunduğu tespih meraklıları katıldı. Abidin Dino Sergi Salonu'nda düzenlenen açılış kokteylinde konuşan Serdar Şenel “Yaklaşık 2 bin 800 yıllık geçmişe sahip tespih kimi zaman dua tanesi kimi zaman sabır tanesi olarak kullanıldı ve inancın önemli bir parçası, tamamlayıcısı oldu. Tespih, Türk ustalarımızın elinde sanatsal bir değere kavuştu.” dedi. Sergide yer alan tespihlerin bir kısmının tespih sanatçısı Hasan Kurşun'un olduğunu vurgulayan Şenel, çok sayıda koleksiyonerin çok özel tespihleri olduğunu, ancak kimsenin bunu gün yüzüne çıkartmadığını, kendilerinin farklı bir çalışmaya imza attığını söyledi. 
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SİNEM-SERDİİR 
SENEL 


Tespihlerin yer aldığı kataloğun fotoğral& - i çekimini Serdar Şenel'in eşi Sinem'Şenel gi. | 


eski bakanlarından Oltan Sungurlu; Cankaya Belediye Başkan Yardımcısı 


AYSUN 
AKYÜREK 


HATİCE 
ŞİMŞEK 
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SİYAH&BEYAZ 


Şermin Aldemir EE. / i Moda sanatı, yaşlandıkça uzmanlaşacağımız bir daldır; tersi değil. Bu sanat, (S) / serminaldemirsiying ENE g bize kim olduğumuzu yansıtma şansı vereceği gibi, özgüvenimizi de arttırır. 
/ N Kıyafetlerimiz bizim kimliğimizdir. Seçtiğimiz renkler ise ruh halimizi yansıtır. 

Siyah ve beyaz da diğer tüm renklere nazaran gardroplarımızda hâkimiyetini 

ispatlamış en özel iki renktir. 
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1.HELMUT LANG 61,165 / 2. PROENZA SCHOULER 61,260 / 3. SONA RYKİEL 6290 / 4. İLLESTEVA 6220 / b. BURBERRY 6525 6. BALMAN 61,950 
7. HALMUTLANG 6245 / 8.GULLI679b / 9. GUCCİ 6380 / 10.Rİ270116137 / 11. MASON MCHEL 6450 / 12. BALENCİAĞA 61,750 
13. BALENCACA 62,730 / 14. CALVİNKLEN 62,280 / 16. SANT LAURENT 6255 / 16. OFF-WHİTE 6940 / 17. LALIĞNE 6451 
18. PİERRE BALMAN 6998 / 19.FACETASM 6433 / 20.REJNA PYO &2b / 21. NE0US 6520 / 22. DOLCE & GABBANA 6396 


Dev markalar her yıl renklerin tüm 

gücünden yararlanarak birbirinden 17 
şahane koleksiyonlar hazırlasa 

da, siyah ve beyaz her zaman 

asaletini koruyan, birinciliğini 

asla kaptırmayan ve kurtarıcı 

renklerimizdir. 


Kusursuz bir “look” hazırlamak 

ve girdiğimiz ortamlarda fark edilmek istiyorsak bu zıt iki renkten faydalanabiliriz. Renk flörtleri ile minimal dokunuşları bir araya getirerek farklı ve şık bir görünüme sahip olabiliriz. Ufacık aksesuarla kombinlerimizi destekleyebilir, bazen bir ışıltı bazen de modem bir dokunuş ile bambaşka bir havaya bürünmesine yardımcı olabiliriz. 


Küçük ama etkili hamlelerle içinizdeki hayal gücünü açığa çıkarın. Gösterişli siluetlerde hayat bulan parçalar ile stilinize derinlik katın. Siyah ve beyazın rüya parçaları ile masalsı etkiler yaratmak için ufak öneriler sizleri bekliyor... 


© KARMASPAİLE 
Yİ YAŞ ALMANIN SIRLARI ÖĞRENİLD 


Lüks ve kaliteyi yeniden tanımlayan hizmet anlayışı ile yol alan JW Marriott Ankara'nın sağlıklı yaşam merkezi Karma SPA Wellness & Fitness farklı, eğlenceli ve özel etkinlikleriyle sürprizler yapmaya devam ediyor. 
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SERPİL 
YILMAZ 


GAMZE 


ŞENBURSA düzenleyen 


Karma SPA'da, katılımcılar 
“Keyifli saatler geçirerek sağlıklı yaş alma 

“ konusunda fikir sahibi olma firsatı buldu. 


e 


Fizyoterapi, rehabilitasyon ve refleksoloji alanlarında 16 senedir çalışmalarını sürdüren Yrd. Doç. Dr. Fizyoterapist Gamze Şenbursa ile düzenlediği “Doğu 2. . Tıbbı ve Well-Aging” etkinliğinde Karma SPA katılımcılarını yeni bir dünya ile tanıştırdı. Fizyoterapist Gamze Şenbursa'nın sağlıklı yaş almanın ipuçlarını paylaştığı söyleşisinde katılımcılar *'well-aging”in ne olduğuna, sağlıklı yaş — almak için nelere dikkat edilmesi gerektiğine ve Japon cosmo lifting, termi roll, refleks terapi ve refleksoloji gibi Doğu tıbbı yöntemlerini kullanarak 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DAN BABA'DA ÖZEL DOĞUM GÜNÜ DAVETİ 


Ankara sosyal hayatının sevilen isimlerinden, Ebru Bakır doğum gününü yakın arkadaşlarının katıldığı bir davet ile kutladı. 


Gani Baba Restaurant'ın içerisinde bulunan Adı Bizde Kalsın'da 

gerçekleşen doğum günü partisi Ankara sosyal yaşamının tanınmış 

birçok ismini bir araya getirdi. Yakın dostlarıyla birlikte doğum gününü 

kutlayan güzel ismin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Kendisi için 

özel hazırlanan pastayı kesen Ebru Bakır, daha sonra dostlarının tebrik 

ve hediyelerini kabul etti. Pasta üfleme sırasında kısa bir konuşma yapan 

Bakır, bu özel gününde yanında olan tüm dostlarına teşekkürlerini iletti.m | 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EBRU 
' BAKIR 
EstStiylingiin organizasyonunujN üstlendiğildavett€ p konuklar;“Adı 
Bizde Kalsın'ın nezih ortamı ve lezzetlerinin yanı sıra başarılı sanatçı Lara'nın 
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EMİNE DEMİRE 
AKSOY 


ENGİN-DİLAN 
”.. ÇAKAN 


ia YŞECAN 
KAYALI 


DAVET 


EN “GÜZEL” 
MA ŞUBA! 


Güzellik sektörünün marka isimlerinden Özdemir Exclusive MERİH 


AHMET ARİF: 
YELE 


Güzellik Merkezi, tüm dünyada ÖZDEMİR 


Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 
Şubat günü çok romantik bir davete i di imza attı. Davete Ankara iş hayatının tanınmış simaları da katıldı. 


Çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyon 1 
renkli görüntülere sahne oldu. Davetliler ee ak isimlerini küçük kağıtlara yazarak çekilişe çok önem katıldı. İki şanslı davetlinin Özdemir verdiklerini Exclusive Güzellik Merkezi'nden PRP işlemi, zayıflama tedavileri, kırışıklık tedavileri gibi uygulamalar kazanacağını aktaran Özdemir Exclusive Güzellik Merkezi ortakları Merih Özdemir ve Arif Özdemir, şanslı kişilerin 
2018 yılı boyunca istedikleri zaman bu 
hizmetten faydalanabileceklerini söylediler. 
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GEL ECEĞE YA TIRIM Ülkemiz için, ileriye dönük vizyonumuzla akaryakıttan gayrimenkule, gıdadan enerjiye, dış ticaretten Türkiye'nin YA PI YORUZ! en büyük tesislerine kadar, çok büyük yatırımlar yapıp e (o sürekli büyümeye devam ediyoruz. 


KADOOĞLU 


4 kadoogluholding.com.tr | Ti 
HOLDİNG 


GAYRİMENKUL 


SAFA GÜLSOY 


“İNSAN BAKMAKLA YETİNMEMELİ, BAKTIĞINI GÖRMELİ” 


Bir genç düşünün. Tesadüfen hayatı bambaşka bir boyut kazanıyor. Yalnız bu tesadüf profesyonel mesleki hayatında büyük basamaklarla ilerlemesine de bir el veriyor aslında! Evet Sevgili Safa Gülsoy ile bu ay bir araya geldik ve Süper Star Ajda Pekkan ile olan buluşmasını ve mesleki projelerini sorduk. 


Safa Gülsoy kimdir ve bu genç yaşında nasıl bu kadar popüler bir kişi oldu? 
Çocukluğumdan beri görsel sanatlara ilgim vardı ve 10 yıldır fotoğrafla ilgileniyorum. 
Profesyonel anlamda fotoğrafçılık serüvenim Ajda Pekkan'la başladı diyebilirim. Ajda Hanım'ın 10 yıldır özel fotoğrafçılığını yapıyorum. Ayrıca birçok önemli isimle çalışmalar yapma fırsatı yakaladım, şu an da sosyal sorumluluk adına bir sergi hazırlığı içerisindeyim. 


Bu popülerlik bir seçim mi yoksa olduğun yere gelmek zorunda mı kaldın? 


RÖPORTAJ SERTAÇ DARCAN 


Popülerlik bir seçim değildi aslında. Benim en büyük şansım Ajda Pekkan gibi bir isimle fotoğraf serüvenime başlamamdı. Bu hem büyük şans hem de büyük bir disiplindi. 


Evet, belki size doğmadan bu yetenek yüklendi ama halkla ilişkiler ve pazarlama eğitimi aldınız, bu bir artı diyebilir miyiz? 

Tabii ki çalıştığım insanlarla kurduğum diyaloglar, çeşitli strateji planlamaları ve pazarlama teknikleri açısından büyük fayda sağladı. Yanı sıra aldığım fotoğrafçılık eğitimi de bu sektörde sağlam adımlarla ilerlememi sağladı. 


Dijital fotoğraf mı, analog fotoğraf mı? 
İkisinin de birbirinden ayrı çekici özellikleri var. Analog fotoğraf bir yaşam tarzı 

olabilir. Tadı başkadır. Özellikle siyah 

beyaz fotoğrafta bariz bir farkı vardır. 
Çekebileceğiniz kare sayısı sınırlı olduğu için deklanşöre basmadan önce ön hazırlığınız tamamlanmış olmalıdır. 


Dijital fotoğraf ise özellikle yeni başlayanlara büyük kolaylıklar getirdi. Sınırsız çekim imkanı, yapılan hataları telafi etmeyi sağladı. 
Ayrıca fotoğraf düzenleme programları sayesinde çekilen kareyi çok daha etkileyici bir hale getirebiliyorsunuz. 


“Benim En 
Büyük Şansım 
Ajda Pekkan 
Gibi Bir İsimle 
Fotoğraf 
Serüvenime 
Başlamamdı.” 


Her fotoğraf severin arada sırada da olsa analog makineyle çekim deneyimini ve keyfini yaşamasını tavsiye ederim. 


İyi fotoğraf kompozisyonla mı olmalı yoksa spontane mi gerçekleşmeli? 
Eğer ticari bir iş yapıyorsanız tabii ki spontane durumlardan söz etmek 

zor. Kurgulanmış, bir konsept üzerine çalışılmış fotoğraflar onlar. Doğru fotoğraf için stüdyoda saatler harcanıyor. Tabii ki spontane fotoğrafların ayrı bir lezzeti her zaman vardır. 


Görsel sanat size ne ifade ediyor? 
Görsel sanat göze hitap eder, 

teorik bilginin yanı sıra hepimiz için büyük bir terapi ve ilham kaynağıdır. 
Küçüklüğümden beri incelemeyi severdim, farklılıkları fark ederdim, insan bakmakla yetinmemeli, baktığını görmelidir. 


Fotoğrafçılık nasıl bir tutku, nasıl bir aşk? 

Baktığın her şeye vizörden bakar gibi oluyorsun, konu konsept kurguluyorsun, hayata kendi pencerenden bakmak diyebiliriz. Her şeyden besleniyorsun, 

bu işe aşık olmadan başarı beklemek zordur. 


Bu aşk ne kadar bağımlı bir aşk peki? 

Belirttiğim gibi hayata vizörden bakıyor gibi oluyorsun. Bir süre sonra yaşam biçimin haline geliyor ve senin için vazgeçilmez oluyor. Aşık olduğu işi yapan şanslı nadir insanlardan görüyorum kendimi. 


Çok ünlü sanatçılarla çalıştınız ve çalışmalarınız devam ediyor. Süper Star Ajda Pekkan ile ilk çalışmanızı hatırlıyor musunuz? Ondan sonraki süreci ve çekim hikayelerini sizden dinleyelim. 

Yıllar önce bir arkadaşımla Ajda Pekkan 


konserine gitmiştim. O günlerde 

henüz profesyonel olarak fotoğrafçılık yapmıyordum. Konser sırasında Ajda Hanım'ın birkaç kare fotoğrafını çektim. 
Eve döndüğümde çektiğim fotoğrafları Ajda Hanım'ın web sitesine gönderdim. 
Belki bir yerde kullanmak isterler diye düşünmüştüm. Ertesi gün telefon 

çaldı! Arayan kişi, çektiğim fotoğrafları gördüğünü ve çok beğendiğini 

söyledi. Sonraki konserin fotoğraflarını çekmemi istediler. O gün geldiğinde 

çok heyecanlanmıştım. Ajda Hanım sahnedeyken ben canla başla çalışıp onun fotoğraflarını çektim. Konser bittiğinde beni kulisine çağırdı, elimi tutup, “Bundan sonra seninle çalışmak istiyorum.” dedi. O gün kurduğumuz bağ hiçbir zaman kopmadı. Kendisinden çok 


fazla şey öğrendim ve hala öğreniyorum. 
Onunla çalışmak benim için gerçekten büyük bir onur. 


Çekim esnasında siz en çok neler sinir ediyor? 

Çekim sırasında iş dışındaki konuşmalar, asistanımın gelip yemek siparişi alması :) 


Çekimlerinizde en önemli detay ve özellik nedir? 

Haftalar önce yaptığımız toplantılar doğrultusunda konu, konsept, 

ışık ve ortaya çıkarmak istediğimiz kompozisyondur. 


Bir kapı açıldı ve bu kapıdan 

içeri girdiniz, sizi nereye kadar götürmesini bekliyorsunuz? 

Bu işte en önemli şey varacağın noktadan ziyade, süreçten keyif almak ve beslenmektir bence. Yaptığım çalışmalardan mutlu olmak ve bunları herkese ulaştırmak isteklerim arasında. 
Sağlığım elverdiği sürece gidebileceğim yere kadar gitmek isterim. Herhangi bir sınır olduğunu düşünmüyorum. 


Son olarak neler paylaşmak istersiniz? 

Fotoğrafa yeni başlayanlar bana çeşitli sorularla geliyorlar. Naçizane tavsiyem yönelmek istedikleri fotoğraf dalıyla 

ilgili çok sayıda fotoğraf-fotoğrafçı 

takip etmeleri, teknikten ziyade ruhlarını, vizyonlarını geliştirmek için çalışmalar yapmalarını öneririm. Aslında unutmamamız gereken; fotoğrafı makine değil, ardındaki hayal gücü çeker. 
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GÜLTEN 


ANKARA'YA YENİ 
VİEKAN TUNA” 


Yeni eğlence mekanı “Luna”nın kapıları düzenlenen bir davetle Başkentlilere açıldı. 


l ç i 


AÇILIŞ 


Gece kulübü ve restoran olarak hizmet vermeye başlayan “Luna” Ankara gecelerinin yeni adresi oldu. Oldukça şık bir konseptle hizmete giren mekan dünya mutfağının en güzel örneklerini Ankaralıların beğenisine sunuyor. Açılış organizasyonu DJ ve Prodüktör Doğuş Çabakçor'un canlı performansıyla devam ederken davetliler unutulmaz anlar yaşadı.m 


pe ami 


DOĞUŞ 


| ÇABAKÇOR 


; MELİSA 
TEMUR 


alan 
Gabakçor davetliler az unutulmaz 


| yaşattı. 
<< 


DAVET 


NESRİN 
ÇALT 


SEVİM 
KÖRÜKÇÜ 
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EBRU İNANIR 
GÜZELLİK MERKEZİ 
AÇLD 


1986 yılından beri faaliyet gösteren İnanır 
Kozmetik, sektörün öncü markalarından biri olmayı sürdürüyor. Arjantin Caddesi'nde Ebru İnanır ve Sinan Baytaş önderliğinde “Ebru İnanır Güzellik Merkezi” olarak faaliyete geçen merkez, kalıcı makyaj ve kaş yapımında yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çekiyor. 


Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen açılış organizasyonunda kısa bir konuşma yapan Ebru İnanır ve Sinan Baytaş Ankara'daki ilgiden hayli memnun olduklarını dile getirdiler. Vizyonlarının tam anlamıyla müşteri memnuniyeti olduğunun altını çizen Ebru İnanır, gelen konuklara teşekkürlerini iletti. 
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ÇİÇEK DUYGUDUR, ÖZEN İSTER VE ULAŞMAKTA SABIRSIZDIR 


KELEBEK ÇİÇEKÇİLİK, duygularınızı düşlerinizdeki çiçeğe dönüştürerek, en uzak mekanlardaki dostlarınıza bile iletmenize imkan veren bir organizasyondur. Yurtiçi ve Yurtdışı çiçek siparişlerinizi zamanında alıcısına teslim etmek, ürünün kalitesi ve sipararişin zamanında alıcıya teslimi konusundaki titizliğimiz hizmetlerimizin vazgeçilmez ilkeleridir. 


/ kelebekcicekankara © / kelebek çiçekçilik 


(0312141780 10 KELEBEK CICEK 
Kenedy cad. No:37/1 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA — - - - 


www.kelebekcicek.com Mutlulu a Cicek Göndel 


OENAY YANGEL 


DOĞUM HARİTALARI 
KİŞİNİN PİN KODU GİBİDİR 


insanlardan biri Sevgili Şenay Yangel. O kadar titiz ve özenli ki anlatamam size. Ben de bu ay kapısını çaldım ve hem kendisini hem de astrolojiyi konuştuk. 


Astrolog Dr. Şenay Yangel hayatımızı bir girdi ve bir daha kimse bırakmak istemiyor. Sizi hala tanımayanlar için bize kendinizi anlatır mısınız? 

Kendimi bildim bileli gökyüzü beni çok etkilemiştir. Soy bağımdan gelen bilgilerle de astroloji hayatıma girdi ve son nefesimi vereceğim ana kadar da göklerin rehberliğinde bu alandaki yolculuğum devam edecek. Rabb'im izin verdikçe tabii. Türkiye'de bir astroloji Üniversitesinin bulunmaması beni yurt dışında arayışlara yöneltti. 
Kepler College ve Dirah Akedemide 


ROPORTAJ SERTAÇ DARCAN 


eğitimlerimi tamamladıktan sonra. 
Kepler College Türkçe bölüm başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim. Ayrıca yeni bir uluslararası okulda da dünyaca tanınmış her biri farklı alanlarda uzman astrologlar ile birlikte The Great İnternational School of Astrology'de çok dilli uzaktan eğitim programı ile derslerimizi vermeye başladık. Amacım özellikle ülkemizde astrolojinin popüler kültürün bir yansıması olmadığını, bu büyük sistemde 12 burç 12 tip insan olmadığını! duymak istediklerinizi değil gerçeği ortaya koyan muhteşem bir sistem ve Allah'ın bize çizmiş olduğu 


ruhsal planı yorumlayan bir rehber olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunabilmek. 


Bu mesleğin doktorasını yapmak nasıl bir tutku ve heyecan? 

Benim için bilgi çok kıymetli, hangi işi yaparsak yapalım mutlaka eğitimimizi almalı, sürekli kendimizi geliştirip ben uzmanım diyebilmek için araştırmaya, kütüphaneler dolusu kitabı okumaya ve yaşamımızda deneyimleyemeye çalışmalıyız. Benim halen eğitimlerim devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Bilginin sonu yok. 


Peki biraz geçmişe dönersek sizi bu astrolojiye ne yönlendirdi? 
Astrolojinin rüyalarla hisle sezgiyle alakası yoktur. Öyle olsa ucundan kıyısından bir şeyleri sezebilen insanlar kendi kendine astrolog olurdu, dünyada da astroloji üniversiteleri olmazdı. 
Herkes bir şeyleri rüya ya da hisle yorumlamaya kalkardı ki bu da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmazdı. Benim hissim, sezgim yok. Herhangi bir rüya görüp de astrolojiye yönelmedim. 
Gökyüzü eşsiz güzellikler ile dolu, ben çocuk yaşlarımdan itibaren hep gökyüzünün matematiğinin peşindeydim, bu büyüleyici güzelliğin bizlere verdiği mesajları algılamak arzum ve soy bağımdan gelen araştırmacı ruhum beni bu konuya yöneltti ve araştırmalarım eğitim hayatıma yönlenmeme sebep oldu. Bir şeyleri hissediyorum şöyle olacak böyle olacak demek çok doğru değildir. 
Astroloji fen bilimleri olan astronomiden faydalanan sosyal bir bilim dalıdır. İşin içinde matematik vardır her gezegenin bir diğer gezegen ile yaptığı açılar astronomik olarak incelenir. 


12 ay, 12 burç her kişinin kişiliğini 
etkileyen ve kişiliklerini belirleyen bir yüklem, size göre desem? 

12 burç 12 tip insan yoktur. Astrolojide 
doğru bilinen yanlışlardan biri Güneş'in her ayın 22'sinde bir burç değiştirdiği yanılgısıdır. Zodyak'ta (Burçlar kuşağı) 
12 burç vardır ve her bir burç 30 
dereceden oluşur, böylece 360 
derecelik daire tamamlanır. Siz herhangi bir burcun son günlerinde ve son derecelerinde sınırda doğduysanız örneğin 21 Mayıs. Kendinizi Boğa burcu mensubu sanıyorsanız aslında İkizler burcu olabilir, Merkür'ün tüm özelliklerini taşıyabilirsiniz. Güneş'in burçlardaki geçişleri yıllara göre değişir. 
bazen 19'unda bazen 20'sinde bazen de 21'inde Güneş burç değiştirebilir. Bir burcun son derecesinde doğduysanız mutlaka profesyonel bir astrologdan yardım almalı ve sizlerle astrodeha. 
com da paylaştığım tablolardan doğduğunuz yıla göre doğduğunuz anda Güneş'in içinde bulunduğu gerçek burcunuzu öğrenebilirsiniz. Astroloji engin bir deniz gibidir, ucu bucağı eşsiz ve gizemli. 


Doğum haritası tabii bunun en önemli parçası... 

Doğum haritaları kişinin Pin kodu gibidir. Yaşamsal her alan kişinin haritasında belirli bir gezegenle ilişkilidir. Astroloji evrenin matematiği olduğuna göre insanla gökyüzü arasındaki enerjinin rehberidir. İnsan 


makrakozmozun mikrokozmos yansımasıdır. Astroloji de insandan yaşamın her alanına rehberlik eden engin bir denizdir. Kişilerin doğum haritasında kimlikleri alkolik mi, katil mi, sanatçı mı, bilim adamı mı, siyasetçi mi hukukçu mu, hekim mi, astrolog mu, görsel zekası mı, sayısal zekası 

mı kuwetli hatip mi, hırsız mı, intihar eğiliminde mi, eşcinsel mi hepsi doğum haritasında gizlidir. Bir doğum haritası analizi yaklaşık 1.5-2 saatlik bir çalışmayı gerektirir. Doktorla hastası arasındaki gibi mahremiyet içeren tamamen kişisel bir olgudur. 


Her bakılan harita doğru harita mıdır? 
Doğum haritasında nelere dikkat etmeliyiz? 

Ülkemizde pek çok kişi dakikası dakikasına doğduğu saatini bilmiyor bunun yanı sıra doğduğu günü bilmeyen de çok fazla kişi var. Hal böyle olunca büyük bir çoğunluk karakterini, yeteneklerini, yaşamdaki rolünü belirlemede etkili olan Güneş burcunu bilmiyor ve astrolojiden faydalanamıyor. Doğum yılımızı gün 

ve saatimizi öğrenebiliriz. Nasıl mı? 
“Rectifikasyon'; doğrulama düzeltme çalışmasıyla doğum zamanı ve saatinizin hayatınızdaki 5 önemli iz bırakmış, sizler için pozitif ya da negatif olayları, mezuniyet, hastalık, yakınların vefatı, evlilik, ayrılık, herhangi bir kaza, iş değişikliği gibi yaşamınızda önem taşıyan tarihlerle yapılan bir çalışmadır. 
Bu konu oldukça ileri seviyede astroloji bilgisi gerektirir. 


Sosyal medya hesaplarınızda çok aktifsiniz... 

Evet okuyucu ve izleyicilerimle bilgiyi, hayatı paylaşmayı seviyorum. 


Birçok kitap çıkardınız ve çıkarmaya da devam ediyorsunuz. Bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor? 
Yakın zamanda İnkilap Kitabevinden 
1300 kadar el yazması astroloji 
eserinden yaptığım araştırma kitabım çıkıyor. Bu kitapla birlikte ülkemizin geçmişinde astrolojinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ve bizdeki bilgilerin tüm dünyada bizim dışımızda halen nasıl aktif bir şekilde kullanıldığı daha net bir şekilde algılanacak. 


Şenay Yangel günlük rutin hayatında neler yapıyor peki, nerelerden besleniyor? 

Şenay Yangel sevgiyle besleniyor. 
Biliyorsunuz aynı zamanda lisanslı boksörüm, haftanın 3 günü aktif antrenmanlarım ve boksla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Yeni 


kurduğumuz üniversite ile ilgileniyor, araştırmalar yapıyor, ailemle dostlarımla vakit geçirip daha fazla öğrenmek ve öğrendiklerimi aktarmak için enerji depoluyorum. 


Hayata bakış açınız ne desem? 

Hz. Mevlana'nın söylemi benim hayata bakış açım: “Bütün kainat birbirine sevgi ile bağlanmış.” 


2018 yılında bizleri neler bekliyor? 
Sizin de dediğiniz gibi gökyüzü bize neler fısıldıyor? 

2018 zorlu enerjileri barındırmakla 
birlikte oldukça ilginç bir yıl olacak. 

Bu yıl 5 tutulma gerçekleşecek. Sırası ile; 

31 Ocak 2018 Türkiye saati ile 16:30 
itibarıyla Aslan burcunda Tam Ay Tutulması gerçekleşecek. 

15 Şubat 2018 Türkiye saati ile 23:52 
Kova burcunda Kısmi Güneş Tutulması gerçekleşecek. 

13 Temmuz 2018 Türkiye saati ile 
06:01'de Yengeç burcunda Kısmi 
Güneş Tutulması gerçekleşecek. 
27-28 Temmuz 2018 Türkiye saati 

ile 23:22'de Kova burcunda Tam Ay Tutulması gerçekleşecek. 

11 Ağustos 2018 Türkiye saati ile 
12:47'de Aslan burcunda Kısmi Güneş Tutulması gerçekleşecek. 

Tutulmalar astrolojide çok önemlidir. 
İnsanlığın yazılı tarihi boyunca 

titizlikle gözlemlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bitişler ve başlangıçlar, yıkım ve yapılanmalar tutulma enerjilerinin yansımalarıdır. Yeni ay, dolunay gökyüzünün kısa süreli olarak etkileneceğimiz olağan yansımalarıdır. 
Fakat tutulmaları daima dikkate almalıyız. 


Dünya daha mı iyiye gidiyor, daha kötüye mi? 

Buna şöyle cevap vermek 

istiyorum: “İsyanlardayım, dedi. 
Hayır, imtihanlardaydı. Fark etseydi kurtulacaktı.” Hz.Mevlana 


Yeni projeleriniz olacak mı? 

Her perşembe Uçankuş TV'de 
AstrodehA adlı programım canlı yayınla devam ediyor. Yeni projeler de sürekli gelmeye devam edecek. 


Son olarak neler söylemek istersiniz? 
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.m 


Kebap Sefası 
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Doç. Dr. M. Gürhan ULUSOY 
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ağız, Yüz ve Çene Cerrahi 
El Cerrahi Uzmanı 


Kısaca, erkekte kadınsı meme büyümesidir. 
Jine — kadınsı , masti -meme anlamındadır. 
Meme dokusunun yapısını oluşturan 3 temel dokudan birinde artış sebebiyle ortaya çıkar. 
Yani meme dokusu, yağ veya bağ dokusunun birinde veya birkaçında artış söz konusudur. 
Geçici durumların aksine 12 aydan uzun sürer. 
Sonuçta erkek imajı ile uyumsuz bir görüntü ortaya çıkar. Giyim kuşamdan, sosyal ilişkilere, spor aktivitelerine, okul ve iş hayatına büyük bir baskı unsurudur. Bilimsel bir çalışmada jinekomastinin erkekte gerginlik, utanç, erkeksi karakterlerin kaybı ve hatta depresyon kaynağı olabileceği gösterilmiştir. Bir diğer çalışmada, ergen yaş grubunda, özgüven gelişimine ve cinsel kimliğin belirlenmesine psikolojik bir tehdit unsuru olarak tanımlanmıştır. 


Kimlerde görülür, hangi yaşlarda ve hangi sebeplere bağlı olarak çıkar? 
Temel sebep östrojen ve testesteron olarak hormonlarında ortaya çıkan dengesizlik olarak tanımlanır. 

Hormonal değişikliklerin yoğun olduğu doğum ergenlik ve yaşlılıkta daha sık görülmekle birlikte her yaşta görülebilir. Bebekte anneden geçen östrojen, ergenlikte hızlı östrojen artışı, yaşlılıkta ise azalan testesteron temel sıkıntıdır. 

Beyin, böbrek, tiroid ve karaciğer hastalıkları 

, hormonal dengesizlikler, steroidlerin de dahil olduğu bazı ilaçların kullanımı bilinen sebepler arasındadır. Ancak, çok büyük oranda altta yatan bir hastalık yoktur. 


Altta yatan bir hastalık olduğunda öncelik bunun tedavisi yönünde olacaktır sanırım? 
Evet... bu yüzden 12 aydan uzun süredir göğüslerde büyüme şikayeti olan hastalarda, ayrıntılı muayene sonrasında, bazı tetkikler yaptırmasını tavsiye ederiz. Hormonlar, karaciğer ve böbrek enzimlerinin kandaki düzeyleri araştırılır. Ultrason incelemesi hem olası sebebi bulmada hem de jinekomastinin içeriğini belirlemede faydalıdır. Tüm bu sonuçlar 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ışığında altta yatan bir sebep yoksa o zaman görsel sıkıntıya yönelik işlem yapılır. 


Ne gibi girişimler yapılabilir bu rahatsızlığı gidermede? 

İki faktörü göz önüne alarak tedaviyi yönlendiriyoruz... 

Bunlardan ilki jinekomastinin derecesidir. 
Günümüzde en sık kullanılan sınıflamada: 

Tip 1 jinekomastide, deride fazlalık yaratmaksızın küçük bir genişleme vardır. 

Tip 2a' da deri fazlalığı yoktur ama göğüsler orta derecede büyüktür. 

Tip 2b' de orta düzeyde büyüme ile birlikte ciltte bir miktar fazlalık vardır. 
Tip 3'de ise büyük bir kitle ve ciltte ileri düzeyde sarkma veya fazlalık söz konusudur. 
İkinci faktör ise jinekomastinin içeriğidir. Meme, bağ veya yağ dokusu oranları da tedavimizi yönlendirmekte. Cilt fazlalığının olmadığı veya az olduğu küçük veya orta dereceli büyümelerde (Tip 1 ve Tip 2 ) tercih öncelikle liposuctiondan yanadır. Her göğüs için 2-3 milimetrelik, 2-3 adet kesiden girilerek dokular çıkartılır. Bunu yaparken kanül adını verdiğimiz 3-4 milimetrelik özel boruları kullanıyoruz. Uçlarının künt olması ve özel yapıları sebebi ile damar ve sinir yapılarına zarar vermeden, hedef dokuları — yani meme, bağ veya yağ dokuları çıkabiliyoruz. 

Tip 3'de, yani ileri derecede büyüme ve cilt fazlasının olduğu durumlarda tek başına liposuction yeterli olmaz. Bu vakalarda cilt fazlalığının giderilmesi önemli. Liposuction 

yine kullanılıyor, ama göğüsün içi boşaldıktan sonra oluşan deri fazlasının kendi kendine veya cihaz teknolojisi ile toparlanması bu hastalarda mümkün değil. Bu durumda mümkün olan en küçük kesilerle cildi toparlamak gerekiyor. 


Kişisel yaklaşımınız ne yönde? 

Gelişen teknoloji hastaların ve doktorların işini kolaylaştırdı. Teknolojinin gelişmesi ile önceden “Ancak açık ameliyat ile çözülebilirim...” 
dediğim ameliyatları, artık liposuction ile 


JİNEKOMASTİ NEDİR? 


çözebiliyorum. Lipomatic — infrasonic teknoloji ile damar ve sinirleri zedelemeden, meme 

ve bağ dokusu gibi sert ve dirençli dokuları kolayca çıkartabiliyorum. Son yıllarda popülarite kazanan Yüksek Tanımlı Liposuction ile sadece doku çıkarmanın çok ötesinde daha kaslı ve erkeksi bir görünüm elde etmek mümkün. Aynı ameliyatta karındaki fazla yağları şekillendirip 

ile karında baklava- six pack görüntüsü elde edilebilir, bel inceltilebilir ve hatta alınan yağlar kollara ve bacak enjekte edilip, kol ve bacak çevresi kalınlaştırılabilir. Bunların tümü hastanın isteğine kalmış, olası seçenekler. Bu kombine işlemleri uygun yapıdaki tüm hastalarıma öneriyorum. İleri düzeyde sarkması olan hastalarda ise doku ve cilt çıkartılan teknikleri sıklıkla liposuction ve endoskopik tekniklerle birleştiriyorum. İzlerin meme renkli yuvarlağının (areola) etrafında sınırlı kalması adına tüm çabayı gösteriyorum. 


Ameliyat sonrası süreçte kişileri ne bekliyor? 

Hafif / orta düzeyli büyümesi olanlarda yani 

Tip 1 ve 2 hastalarda lokal (bölgesel) veya sedasyon anestezi seçenekleri mümkün. İleri boyutlu jinekomasti (Tip 3) vakalarında öncelikle genel anestezi düşünülmeli. Anestezi için hangi teknik tercih edilirse edilsin, hastanede kalış 


süresi bir günü aşmaz. 
akşamında taburcu edi ağrı şiddetli değildir, ağ 


Çoğu hasta ameliyat ir. Ameliyat sonrası zdan alınan ve yaygın 


kullanılan ağrı kesiciler yeterli olacaktır Ameliyat sonrasında 3 hafta süreyle göğüslerin Üzerine 


elastik bandaj sarılması kullanılması gerekir. Bu 


veya özel bası giysileri şekilde dokuların 


zemine oturması ve şişi hızlanır. Gündelik hayati 


iklerin toparlanması a dönüş çok hızlıdır, 


ama kollar, omuz ve göğüs kasları ile yapılan egzersizler, ağır yük taşıma ve benzeri aktiviteler 
6 hafta süreyle kısıtlanacaktır. Yürüyüş tarzı 

hafif egzersiz serbesttir. Ağır fiziksel aktivite 


gerektirmediği sürece, gün içerisinde içinde m 


iş hayatına dönüş birkaç ümkündür.m 


Dermapen,Kalıcı Makyaj, Kaş,Kontur,Eyeliner, Dudak Makyajı, Epilasyon,Cilt Bakımı,Kolojen Uygulaması, İpek Kirpik,Kimyasal Peeling Uygulaması, Leke Tedavisi 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Koskoca bir kışı artık yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde,baharın ışığını görmeye başladık.Bu bahar biraz karışık bir renk cümbüşü bizleri bekliyor. Hazır mısınız bilmiyorum :)) Ben hazırım ama modaseverler bu sezon biraz zorlanabilir ya da kafası karışık olabilir diye düşünüyorum.Bu ay sayfamda Ankara'nın sevilen isimlerinden Ceyda Gürsel ile birlikteyiz. Barners Türkiye'nin özel seçkin markaları ile hazırladığım kombinlerim bu bahara güzel yansımalar verecek. 


vize CEYDA GÜRSEL 


Profesyonel Vize Hizmetler 
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ELBİSE PAOLA GASALINI 
RİKO PAOLA CASALINI 


MONT PAOLO GASALINI 
PANTOLON ARMANİ JEANS 


AYAKKABL ALBERTO GUARDIA 


Neslihan 
ÖZTÜRK AKTEPE 


MAYDANOZU TÜKETİRKEN 
ALTIN DEĞERİNDE 5 ÖNERİ 


Maydanoz diyerek geçmemek gerekli. 
İdrar yolu enfeksiyonu olanların, ödem sorunu olanların, menopozda ateş basması yaşayanların BAŞ TACIDIR! 


Maydanozda, bol miktarda C, A, K O *Özellikle de günlük 1 paket avuç Sapları ile birlikte yıkanmış vitamini, demir, kalsiyum, potasyum, sigara içenlerin C vitamini deposu maydanozu 1 fincan sıcak suyun kükürt, magnezyum bulunmaktadır. — sıfırlanacağı için, düzenli olarak içine atıp 5 dakika beklettikten 

1 demet maydanoz tüketmeleri sonra tüketebilirler. 
MAYDANOZUN FAYDALARI gerekmektedir. 3- Sapları en kıymetli deposudur, *Düzenli tüketildiğinde eklem *Maydanozun faydaları arasında mutlaka kullanın. 
ağrılarına iyi gelir. kadınlarda adet sancılarına iyi 4- Ağız kokusundan şikayetçi *Gaz şikayetlerini azaltır. gelmesi de yer alır. olanlar, gün içinde maydanoz *Karaciğer hastalıklarını önlemeye *Saç dökülmesine iyi gelirken tüketebilirler. 
yardımcıdır. içindeki E ve K vitamini sayesinde 5- C vitamini değerini artırmak için *Kalbi korur. de saçı canlandırarak, kepek üzerine limon sıkarak tüketebilirsiniz. 
*Tiroid bezine iyi gelir. oluşumunu önler. 
*Doğal östrojen içerdiği için *Bağışıklığı güçlendirir. Sağlıklı ve fit kalın.m menopoz şikayetlerini özellikle *Gözlerde görme gücünü artırmaya R. m de “ateş basmalarını” gidermeye yardımcıdır. a yardımcıdır. *Ağızdaki kötü kokuyu gidermede *İçinde bulunan folik asit, merkezi en etkili yöntemler arasındadır. 
sinir sisteminin işlemesinde hayati bir rol oynar. MAYDANOZU TÜKETİRKEN *Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığa ALTIN DEĞERİNDE 5 ÖNERİ iyi gelir. # 
*Çok iyi bir idrar söktürücüdür. 1- Maydanozu çiğ olarak, kurutarak *Günlük C vitamini ihtiyacının ve yemeklerin içinde tüketebilirsiniz tamamını karşılayabilir. 2- Ödem sorunu olanlar 1 > 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ATASTE OF HAR& MAKEL? 


Günlük rutinimizde cildimiz 

bir sürü dış etmene maruz kalıyor. Bu yüzden cildimize bir kapatıcı ürün kullanmıyor olsak bile temizliğini ve ihtiyaçlarını karşılamamız gerekmektedir. 
Bu ileride oluşabilecek sorunlar için erken çözüm 

gibi düşünülebilir ((ekelenme, gözenekler, akne vs). Tabiki 

bu kullanacağımız ürünleri 

de doğru seçmemiz gerekir. 
Hangi ürün hangi cilde, hangi uygulama ne sıklıkla yapılmalı gibi soruları ortadan kaldırmak için size küçük bir yazı hazırladım. 
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1) TEMİZLİK 

Cildin en yoğun kendini yenilediği zaman aralığı gece saatleridir bu yüzden yatmadan önce mutlaka hafif 

bir ürün bile olsa cildinize uygun bir temizleyici ile temizlemelisiniz. 

Öncelikle temizleyici bir ürün seçerken dikkat etmeniz gereken temel şey aslında, makyaj Ürünlerini temizlemek için mi yoksa çıplak cildi mi temizlemek istediğiniz. 
Bunun kararını verdikten sonra cildinizin nemini saptamanız gerekir. Pullanma yaşıyor musunuz ya 

da gerginlik oluşuyor mu dönem dönem cildinizde, 

eğer bunlar oluyorsa nemsiz bir cildiniz vardır. Nemini belirledikten sonraki son aşamamız ise cildiniz gün içerisinde parlıyor mu yani yağlı mı? Belirli bölgelerde parlama oluyorsa kabaca karma cilt, hiç yaşamıyorsanız da kabaca kuru cilt diyebilirsiniz.Bu Üç aşamayı göz önünde bulundurarak cildinize en uygun ürünü kendinizin seçmesi pek rahatlıkla mümkün. Tek yapmanız gereken ürünlerin üzerlerini okumak ve en uygununu seçmek. 
Jel, sabun kıvamında, kremsi ya da losyon olarak piyasada bir sürü ürün varken, siz en rahat hangisini kullanabilirsiniz kısmını değerlendirmeniz yeterli. 


2) BAKIM 

Temizlik aşamasına kendinizi yeterince alıştırdığınızı varsaydıktan sonra bir sonraki kısımda ise yine son 

iki aşamayı kullanarak cildinizin ihtiyacını belirleyip, kendinize en uygun nemlendiriciyi seçebilirsiniz. 

Agua (jel) nemlendiriciler daha çoğunlukla karma ve yağlı ciltlere önerilirken, kremsi formatlar kuru ciltler için daha uygundur. Unutmayın, tüm cilt tipleri neme ihtiyaç duyar ve nemlendiriciler yağ içermiyorsa cildinizi yağlandırmazlar. Belirli bir süre sonrasında cildinizde yaşadığınız problemlerin ortadan kaltığını görüceksiniz. 
Daha sağlıklı ve canlı bir cilde kavuşmanızda cabası. 


3) EKSTRA ÜRÜNLER 

Cildinizin temel ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz ve çok da iyi sonuç alıyorsunuz. Ancak dış etkenlerin yoğunluğundan dolayı belki cildiniz istediğiniz kadar kusursuzlaşamıyor. 
Ama korkmayın bu gibi durumlar için her gün kullanmadan da iyi sonuç alabileceğiniz ürünler mevcut. 
Nedir bunlar, peeling, maske, serum...Genelde bu tür ürünler haftalık kullanım için tasarlanmışlardır. Kendinize bir gün belirleyebilirseniz eğer, haftada bir peelin ya 

da maska cildinizin ihtiyacına göre size en iyi sonucu almanızı sağlayacaktır. 


Peeling genelde karma/yağlıya dönük ciltler için uygun bir 


üründür ve gözenekleri arındırır. Absorbing maskeler de yine benzer etki gösterirler. Kuru ciltler için daha çok nem maskeleri ya da nem dengesini düzenleyen maskeler 


önerilir. Serum tüm cilt tipleri için kullanılabilen bir üründür, 


içeriklerine göre. Takviye nemlendirici gibi düşünülebilir. 
Etkilerini öğrendikten sonra kendinize uygun olanı kullanabilirsiniz, her cilt için elzem olmamakla birlikte. 


4) AGEING 

Düzenli nemlenen ciltlerin yaşlanma hızları diğer ciltlere göre çok yavaştır. Anti ageing bir ürüne erken yaşta ihtiyaç duymazsınız. Ancak genetik faktörler ile cildiniz yaş alabilir. 


Yukarıdaki üç aşamadan, her biri için anti age özellikli olanlarını kullanabilirsiniz böyle durumlarda. Cildinizin kaybettiği kolajen, 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KALORİ HESABIYLA 


| 


KİLO VEREMEZSİNİZ 


alori hesaplarına dayanan beslenme rejimleri başarılı olmaz. Çünkü her kalori aynı değildir. 500 kalori değerinde baklava ya da 500 kalori değerindeki bontfilenin vücudunuza etkileri farklıdır. Baklava 15-20 dakikada sindirilir, kan şekerini dalgalanaırır, sık acıktırır. Çelik gibi iradeniz yoksa birka saat içinde bir şeyler yersiniz. 
Bontilede ise durum çok farklı. 


Et yediğimizde ne olur? 


500 kalori (180 g) bonfile ya da 
bifteğin sindirimi 15-20 dakika değil, neredeyse 2 saat alıyor. Bu gıdaya olan insülin salgısı şekere göre çok az. Çünü glisemik indeksi düşük. Dolayısıyla kan şekerinde ani yükselme ve düşmeler şeklinde oynamalar olmuyor. Proteinin sindirimi çok uzun olduğundan midede ve bağırsaklarda daha uzun süre kalıyor ve çok daha uzun süre tokluk hissi veriyor. Üstelik proteinin sindirimi zor olduğundan bu işlem için kalori yakılıyor. Ama protein miktarına da dikkat etmek şart. Aşırı yendiğinde hızlı yaşlandırır. 


Peki ya sebze? 


Sebzelerin kalorileri çok düşük. 
Dolayısıya 500 kalori alabilmek için çeşitli sebzelerden yaklaşık 1-1.5 
kilo yemeniz gerekiyor. Ama diyelim ki yediniz. Sebzelerin sindirimi 


içerdikleri posa nedeniyle daha yavaş ve zordur. Şeker düzeylerinde dalgalanmaya neden olmazlar. 
Vitamin ve mineral içerdikleri için çok faydalıdırlar. 


Sabah saatlerinde yağ yakarsınız. 


Genelde diyetlerde günün tüm beslenmesi 8 saatlik bir zaman aralığında yapılıyor ve geri kalan 

16 saat hiçbir şey yenmiyor (su 

ve şekersiz çay, kahve sebesi). 
Uygulanması çok kolay. Akşam 
8'den sonra hiçbir şey yenilmemesi gerektiğini herkes biliyor. Eh uykuda da yenilmez. Geriye kaldı 4 saatlik bir oruç dönemi. İşte o 4 saat metabolizmanın yağ yakma ve tamirat moduna girdiği en önemli saatler. Bu demek değildir ki kimse kahvaltı etmesin. Kilo sorununuz yoksa edebilirsiniz. 


Açken yürüyüş yapın. 


Kahvaltıyı atlayıp 4 saatlik açığa katlanmanızın sonsuz faydaları var. 
Sabah 8 ile öğlen 12 arasında, gıdanın alınmadığı bu dönemde karaciğerdeki şeker depoları tükendiği için yağ yakmaya başlarsınız. Bu dönemde hafif bir spor ya da egzersiz yaparsanız yağ yakma oranını daha da artırırsınız. 
Öğlen 12'yi sağ salim ettiniz, artık rahat rahat yemek yiyin. 


Tarçınlı yeşil çay için. 


Yeşil çay DNA hasarını önler. Kalpdamar hastalıkları ve kansere karşı korur. Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakıcı ve zayıflatıcı etkileri vardır. 
Tarçın kan şekerini düzenler, midenin boşalmasını geciktirir. Ani kan şekeri yükselmelerine engel olur. Dilerseniz yeşil çayınızı tarçınla tüketebilirsiniz. 


Doğal ve içgüdüsel beslenmeye dikkat! 


Dedenizin, anneannenizin fotoğraflarına hiç baktınız mı? Bir tane şişman bulamazsınız, onlar kalori hesabı yapmazdı “şunu ye bunu yeme” diyen kimse yoktu. 
Babaannemin evinde çorba, pilav, her yemek terayağı ile yapılırdı. İkisi de sırrım gibiydi. Babaannem 99, dedem 88 yaşında öldü. Dedemi de hastalık yüzünden değil, kalçasını kırdığı için kaybettik. Hepsi taş gibiydi. Neden? Çünkü insanlar acıktıkları zaman yemek yiyorlardı. 
Doydukları zaman kalkıyorlardı. 

En fazla günde 2 öğün yiyorlardı. 
Çikolata, dondurma, Wir zıvır yoktu. 
Yiyip içtikleri her şey doğaldı. 
Dolayısıyla ne diyetisyene ne doktora ihtiyaç duyarak bu insanlar sapasağlam hayat sürdüler. Bugün insanların imreneceği kadar uzun ömürler yaşadılar.m 


Her şey yeterli olsun, önce sağlık olsun... 
Dr. Müge Yonca ÖZDOĞAN 
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FOBİĞİM, FOBİKS 


Johnny Depp, Kristen Stewart, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Nicole Kidman, Tyra Banks, Oprah Winfrey, Carmen Elektra, Madonna, Megan Fox, David Beckham, Uma Thurman, Katie Holmes, Hillary Duff, Kylie Minogue... 
Tüm yıldızların birbirinden ünlü, yakışıklı, güzel, başarılı olmaları dışında ortak bir noktası var: FOBİLERİ! 


Çoğu insanın yaşadığı palyaço fobisinden muzdarip olan Johnny Depp'in 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası" filminde palyaçoyu canlandırması kaderin cilvesi olsa gerek... Karizmatik aktör gerek makyajı gerekse muhteşem rol yeteneğiyle öylesine başarılıydı ki filmi izleyen çocukların hatta büyüklerin kabus görmelerine sebep oldu. 


En yaygın fobi türlerinden olan klostrofobi ise Uma Thurman'ın sadece günlük yaşam kalitesini düşürmekle kalmamış ünlü yıldızın başrolünde olduğu 'Kill 

Bill 2 filminde neredeyse ecel terleri dökmüş. Filmin bir sahnesinde yönetmen Tarantino'nun isteği üzerine tabuta 

giren Thurman'ın kapalı ve basık alan fobisi depreşmiş. Örümcek ve yükseklik korkusu olan “Örümcek Adam' filminin başrol oyuncusu Tobey Maguire da 

Uma Thurman'la aynı kaderi paylaşmış görünüyor. Aynı fobinin farklı bir versiyonunu yaşayan zarif güzel Jennifer Love Hewitt formunu korumasının sırrını 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fobisi nedeniyle asansöre binememesine borçlu olduğunu söylüyor. “Her türlü korkunç böcekle etrafımı kaplayabilirsiniz. 
Kelebekler olmasın yeter!” diyen Nicole Kidman'ın fobisi tahammül edememenin de ötesinde... Çoğu insana iyi duygular hissettiren, özgürlüğün simgesi olan 

bu renkli kanatlar; güzel yıldızı evinin 

giriş kapısında gördüğünde çitlere tırmandıracak kadar rahatsız ediyor. 


“Sahil Güvenlik” dizisinde kırmızı mayosuyla akılları başlardan alan güzelliğiyle hafızalara kazınan Pamela Anderson'ın ayna fobisi olması oldukça ironik... Aynaların 'gizemli” olduğunu düşünen yıldız kendisini ekranlarda izlemekten hatta dergilerde görmekten de nefret ediyor, özellikle kaçınıyor. 


Süper kadın kahraman rollerinin korkusuz savaşçısı Scarlett Johansson'ın hamam böceği korkusuysa nesillerden nesillere aktarılan en eski, en ilkel, en ortak korkumuz. Çocukluğu ve gençliği eşsiz kumsallarıyla ünlü deniz ve güneş 

cenneti Barbados'ta geçen R&B yıldızı Rihanna'nın fobisinin balıklar ve yosunlar olması da ilginç! 


Madonna'nın gök gürültüsünden ve yıldırımdan ölesiye korkuyor olması sizi fazla şaşırtmamış olabilir. Peki ya DNASının çalınma fobisi yüzünden yanında bir sterilizasyon ekibiyle 


dolaşıyor olmasına ne dersiniz? Şarkıcı Justin Timberlake ile aktör Brad 

Pit'in yakışıklılıkları dışında diğer ortak noktalarıysa 'zoofobik' olmaları. Her ikisi de örümceklerden korkuyorlar. Sinemanın çocuk bakışlı aktörü Keanu Reeves karanlıktan, seksi sarışın Cameron Diaz kapı kollarından, Woody Allen; parlak renklerden, çocuklardan, kanserden, güneş ışığından, köpeklerden neredeyse gezegendeki her şeyden korkuyor. 

Bir psikolog olarak tabii ki abarttığını düşünmüyorum, ünlü yönetmen uzay boşluğundan bile çok korkuyor. Oyuncu Megan Fox'un da korkularının Woody Allen'dan aşağı kalır yanı yok; halka 

açık tuvaletler, sifonlar, toz, kir, bakteriler de dahil olmak üzere neredeyse uçak hariç havada uçuşan her şey :) Michael Jackson'ının mikrop kapmaktan ölesiye korktuğu için ağzında maskeyle dolaşan bir hastalık hastası olduğunu dünya biliyordu. 


Gecenin bir vakti bir baykuşla karşılaşma düşüncesine katlanamayan Eminem'in baykuş fobisi onu yıldızlara bakmaktan alıkoymuş mudur bilinmez ama şarkılarında romantizmin çok uzaklarına düşmesinin bir göstergesi olabilir. Dergilerden birinde bir baykuş fotoğrafıyla karşılaşma ihtimalinden aşırı korkan Eminem'i magazinlerden uzak tutmaktadır. Elekirikli ev aletleri fobisi de en yaygın fobilerden biri... 


“Basic Instinct'in tehlikeli güzeli Sharon Stone bu aletlerin aniden patlayarak kendisini öldürmesinden korktuğu için belki de filminde buz kıracağı kullanmayı tercih etmiştir :) 


Matthew McConaughey'nin fobisiyse döner kapılar... Daha çok yaşlı ve çocuklara özgü olan korku, başarılı aktörü öyle korkutuyormuş ki bu tür kapıların yakınında olmak bile paniğe kapılmasına neden oluyormuş! 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth belki de dünyanın en iyi korunan insanlarından... 
Gelin görün ki o da korkuyor. Korktuğu şey ise kraliçelere layık ve neredeyse dünya üzerinde sadece onda var: Güllerden korkuyor! Kraliçenin bile korkuyor olması sizi bir parça olsun rahatlattıysa başta “Terminatör” olmak üzere aksiyon filmlerinin akla ilk gelenlerinden Arnold Schwarzenneger'in iğne olmaktan çok korktuğunu hemen belirteyim. Angelina Jolie'nin eski eşi Billy Bob Thorton'un fobisi tuhaf kişiliğine yakışır vaziyette... Oyuncu antikadan 

ve antik mobilyalardan nefret ediyor. 
Görmek, dokunmak bir yana söz edilmesine dahi dayanamıyor. Bunların olduğu bir ortamda yemek yiyemediğini, nefes alamadığını söylüyor. Domuzlardan delicesine korkan Orlando Bloom'un cesur yürekli bir savaşçıyı canlandırdığı “Kingdom of Heaven' filminin setinde domuzcuklardan biri serbest kalınca 

her şeyini atıp tepelere koşması Hollywood'da uzun süre dillere dolanmış 


) 


Korkular; insanoğlunun yaratılışından bu yana onu tehlikelerden korumak için var olan bir mekanizma! Korkuların bir kısmı bu nedenle içgüdüsel bir kısmı insanların hayal gücü sayesinde yarattıkları bir kısmı da öğrenilmiş/öğretilmiş olanlar. 
Tekrarlayan korkular, korkan ebeveynler, korkutularak korunan çocuklar, korkuları küçümsendiği ve alaya alındığı için kimselerle paylaşamayıp içine atanlar, öz güveni düşük büyüyenler, inanç sistemleri korkuların kaynağı olabilir. 


Şarkıcı Adele gibi 9 yaşınızda bir çocuksanız ve bir martı aniden gelip elinizdeki dondurmayı kapmışsa ya 

da Antonio Banderas gibi çocukken bir yılan sizi sokmuşsa martılardan 

ve yılanlardan korkmanız ve etrafınız bunları çağrıştıran şeylerle bezenmişse ve üstelik yaratıcılığınız gelişmişse korkunuzun fobiye dönüşmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Böylesi anlarda kendinizi tehdit altında hissedersiniz, yaşadığınız kötü ve korkutucu deneyimleri kontrol edemediğinizi düşündüğünüz takdirde zaman içinde daha büyük korkularınızı büyütüp besleyebilirsiniz. Johnny Depp gibi sizin de palyaço korkunuz 


varsa sebebi; palyaçoyu yapay, iki 

yüzlü ve ani hareketlerinden dolayı 'tahmin edilemez” bulmanız olabilir. Ya da Billy Bob Thorton'un fobisini tuhaf buluyorsanız, bir de benimkini dinleyin diyorsanız fobinizin kaynağını spirütüel veya parapsikolojik mecralarda ararsınız. 
“Neden olduğunu bilmiyorum bu bende hep vardı; etraflarında bile duramıyorum! 
Belki önceki hayatımda eski bir sandalye ile öldüresiye dövülmüşümdür.' diyen aktör gibi varsayımlarda bulunabilir, inanmak istediğiniz şeye kendinizi ikna edebilirsiniz. 


Endişe ve kaygıların travmaya dönüşmüş hali olan fobiye “korkuların katmerlisi' diyebiliriz. Fobiyi 'bir şeye bir yere 

ya da duruma karşı mantıklı olanın ötesinde duyulan aşırı ve akıldışı korku” olarak tanımlayabiliriz. Fobinin insan hayatını, günlük davranışlarını bu denli kısıtlıyorken ortada gerçek bir tehlikenin çok az olduğu ya da hiç olmadığında bile kaygının var olması birçok kişiye akıldışı, saçma, abartılı hatta gülünç gelebilir. Tüm psikolojik temelli sorunların çözümünde olduğu gibi çözüm kişinin özellikle 

de yakın çevresinin ortada bir sorun olduğunu kabul etmesiyle başlar. 


Merkezi İngiltere'de olan Fobik Bireyler Derneğine göre dünya genelinde en yaygın fobiler -en çok korkulandan en aza- şöyle sıralanmış: 


1) Araknafobi (örümcek korkusu) 

2) Sosyal fobi (insanlarla tanışma, topluluk önüne çıkma, sosyal ortamlarda bulunma korkusu) 

3) Aeronozifobi (uçak korkusu) 

4) Agorafobi (kalabalık, açık alan, güvenli yerden uzakta olma korkusu) 
5) Karsinofobi (kanser korkusu) 

6) Tanatofobi (ölüm korkusu) 

7) Brontofobi (gök gürlemesi korkusu) 
8) Kardiyofobi (kalp hastalıklarına yakalanma korkusu) 


İnsanların doğalarından gelen korkularının evrilmiş hallerinden biri 

olan akrofobinin (yükseklik korkusu) içgüdüsel olduğu bebeklerle yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır. Bilim insanlarının çalışmaları; araknafobinin Orta Çağ'a kadar uzandığı insanoğlunun 'ortak bilinçaltı'yla örümceklerin 

hastalık yaydıkları düşüncesinden kaynaklandığını göstermiştir. Freudyen yaklaşım; ebeveynlerinden biri ya da her ikisinin görüntü özellikle genel duygu, davranış ve düşünceleriyle ürkütücü olduğu yaşamların çocukta öfkeye öfkenin bastırılmasıyla oluşan suçluluk duygusunun bir hayvanla sembolleştiğini söyler. Bu semboller fobilerdir. 


Şimdi de size korkularla ilgili çok ilginç 


ve bir o kadar da rahatlatıcı bir bilgi vereceğim sevgili okurum. İstatistik bilimi göstermiştir ki korktuklarınızın; 

yüzde 40'ı hiç gerçekleşmeyecek. Yüzde 30'u zaten oldu bitti :;) Yüzde 10'u zaten önemsiz. Yüzde 12'si sağlığınızla ilgili. .. 
Yaşlanmak gibi doğal... Sigara içiyorsanız normaldir. Yüzde 8'i gerçekten haklı ve ilgiye değer. 


Size verdiğim son derece önemli bilgiler ışığında bile korkuyorsunuz değil mi? 
Peki neden? Çünkü korkmak son derece normal, fobilere dönüşmemişse sağlıklı tepkilerdir de ondan :) Çocuğun büyüme serüveninde anne-babasının, çevrenin yanlış tutumları korkudan fobiye uzanan yolu hazırlar. Daha açık bir dille “çocuk korkularının sorumlusu çoğu zaman büyüklerdir'.Ebeveynlerin çocuklarını dış dünyadaki tehlikelerden korumak için aldıkları gereksiz tedbirler, abartılı telkinler onları güvensizleştirmekte, bu duygusunu hissetmeyen çocuğun bile korkuyla tanışmasına zemin hazırlamaktadır. 


Fobiler insanların hayat kalitesini düşürür, toplumsal alanda zorluklar yaşatır, güvensizleştirir. Kişi güçlü ve baş edilemez anksiyete yaşar ve bu tablo başka psikolojik ve fizyolojik sorunlar doğurabilir. Bunlara rağmen fobiler başladıkları gibi yok edilebilirler. 


Fobiniz varsa; Nicole Kidman'ın kelebek korkusunu yenmek için American 
Museum of Natural History'de kelebeklerle dolu bir odaya girerek fobisini yenmeye çalıştığı gibi bir tecrübe yaşayabilirsiniz veya “Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın film setinde palyaço görüntüsü yüzünden aynalara bakamayan Johnny Depp'in fobisini yenebilmek için evinin birçok köşesini palyaço süslemeleri ve görselleriyle donattığı gibi çözümler deneyebilirsiniz. 
Her iki Oscarlı oyuncunun çabalarının hiçbir şeyi değiştirmediğini söylemek şaşırtıcı olmaz. O zaman gelin bilime ve bilimsel tekniklere yönelelim. Bilişseldavranışçı terapilerle fobiler sistemli şekilde yok edilebilir. Bilimsel tabanlı sistematik duyarsızlaştırma tekniği, pekiştirme, gevşeme eğitimi, nefes çalışmaları, EMDR tekniği fobileri sağlıklı ve kesin bir şekilde tedavi eder. 


Hep söylediğim gibi “Sorun varsa çözüm de vardır.” diyorum ve korkmaya devam etmek isteyenler için Michael Jackson'dan 'Thriller'ı, “Yok ben almayayım bana bu kadar gerilim yeter.” diyenleri gülümsetmek için Ata Demirer'den “Araknafobiya bir örümcek korkusudur." isimli şarkıyı dinlemenizi öneriyorum. 


Sevgilerle. ..m 


ilik kuru: 


mehmetunal©isanat.com instagram: İsanat 


RT NOUVEAU, kelime manası ile “yeni sanat” 

demektir. 19. yüzyıl sonrası ve 20. yüzyıl 

başında etkili olmuş, daha çok bitkisel 

kıvrımlardan, doğadaki formlardan ilham 

alınarak tasarlanmış zarif, dekoratif tasarımların hakim olduğu bir sanat akımıdır. 
Londra merkezli Arts & Crafts hareketine inen kökleri olduğu söylenebilir. Akımın kendisi gotik üsluptan etkilenmiştir. Aynı zamanda Japon baskı sanatı Ukiyo-e'nin de romantik havasını sezmek mümkündür. 


Art nouveau akımının fikir babası, Orta Çağ sanatından oldukça etkilenmiş olan William Morris'tir. Morris, güzelliğin el emeği ile doğadan alınan coşkuyla üretilebileceğini, bu yüzden Orta Çağ insanının hem sanatçı hem gözlemci olarak mutlu olduğunu savunmuştur. Kendisi, sanatı 

el emeği niteliğiyle geniş halk topluluklarına mal etmek suretiyle demokratlaştırmak istemiş, sanat kurumları açmış ayrıca imal ve satışın 

bir arada gerçekleştiği günümüz meslek 

okulları niteliğindeki atölye-mağaza olan Morris Company'i açmıştır. 


Art nouveau ismi 1896 yılında Paris'te açılmış olan, dekoratif mobilya ve aksesuar satan 

bir mağazadan gelmektedir. Devlet salonuna kabul edilmeyen sanatçıların da bu tür eşyaların alım satımıyla ilgilenmeye başlamasıyla akım güçlenmiş ve anti akademik bir nitelik kazanmıştır. 
Art nouveau, klasisizme bir tepkidir. Tanrı'nın varlığının yeni yeni sorgulanmaya başlandığı bir dönemde insan ruhunun kusurları, karanlık tarafı yavaş yavaş kendini göstermeye, sanatçılar 

da bunu sorgulamaya başlamışlardır. Bu da ister istemez dumanlı suretleri, kendini ruhun kusurlarını örtecek sisli ve loş ortamlarla ifade etmeyi doğurmuştur. 


Art nouveau sanatçıları için ilham öncelikle doğanın kendisidir. Kadın figürleri, kıvrılan bükülen çizgiler, bitkisel motifler sanatçılar tarafından yorumlanarak çalışmalarına aktarılmıştır. 

Mimari alanda art nouveau, sanayileşmenin 

ve seri üretimin getirdiği imkan ve zorunluluk dahilinde demiri ilk defa kullanarak bir devrim yaratmıştır. Özellikle metro girişlerinde kullanılan demir ferforje çalışmalar güzel birer örnektir. 
Fonksiyonellik ile sanat iç içe geçmiş, sanat günlük yaşam içerisinde kullanılabilir hale gelmiştir. 


Art nouveaunun en önemli mimarı kuşkusuz Antoni Gaudi'dir. “Gotiki taklit ya da tekrar etmemeli sadece devam etmeliyiz.” diyen Antoni 


ART NOUVEAU 


Gaudi yapıtlarında renkli yüzeyler, dalgalı formlar, bol dekorasyon ve organik motifler kullanarak bu akımın ilk örneklerini yaratmıştır. Gotik mimari ve Katalan mimarisinin bir sentezi de sayılan yapıtların her yerinde süsleme ögeleri olarak bükük, kıvrık çizgili hacimler kullanılmıştır. 


Resim sanatında ekspresyonizmin ve sembolizmin ilk örneklerinin verilmeye başlandığı dönem olan art nouveau akımından etkilenmiş 

en önemli plastik sanatçı Gustav Klimt'tir. Klimt'in birincil resim konusu kadın bedenidir. Eserlerinde ince dekoratif süslemelerle beraber zarif bir erotizm göze çarpar. Aubrey Beardsley, Alphonse Mucha, Egon Schiele, Henri de Toulouse-Lautrec dönemin diğer önemli sanatçılarındandır. 


Edebiyatta ise İrlandalı oyun yazarı, şair ve öykücü Oscar Wilde, eserlerinde yoğun olarak estetik ve felsefe konularını işlemiş olan önemli bir art nouveau yazarıdır. 


Tasarım objelerinde en önemli isim Emile Galle'dir. 
Cam ve ahşap üretimlerinde art nouveaunın tipik doğa manzaralarını kullanmıştır. Tasarımlarında bariz Japon sanatı etkisi görülebilir. Tasarımları müzayedelerde yüksek fiyatlara alıcı bulur. Tiffany tasarım markası da bu dönemde çok değerli objeler üretmiştir. 


Art nouveau, müzikte günümüze kadar uzanan bir etkiye sahiptir. Özellikle Jazz müziğini etkilemiş, Napoliten diye tabir ettiğimiz tarz bu akımdan ilham almıştır. Led Zeppelin, The Doors gibi çok sonra ortaya çıkmış rock grupları art nouveaunın sisli dünyasından çok etkilenmişlerdir. 


Art nouveau ile ilgili son dönemde yaşanan en büyük hadise, Tolkien'in Yüzüklerin Efendi ve Hobbit kitaplarının sinemaya uyarlanması oldu. 
Filmde özellikle Elflerin yaşadıkları ortamlar, kullandıkları aletler, silahlar ve kıyafetlerde bariz şekilde art nouveau tasarımları göze çarpıyor. 
Kitapların yazıldığı dönem de art nouveaunın en etkili şekilde yaşandığı döneme rastlıyor. 
Ülkemizde art nouveau, 'yeni sanat' ya da “1900 sanatı” olarak adlandırılmıştır. İstanbul'da Beyoğlu ve civarından art nouveau tarzında yapılmış pek bina mevcuttur. Dönemin padişahı 
II. Abdülhamit'in terzisi Jean Botter için 1900 
yılında Mimar Raimondo D'Aranco'ya yaptırılan Botter Apartmanı, dünyada sanat literatürüne girmiş örnek bir art nouveau yapısıdır. İtalyan Büyükelçiliği, Mısır Apartmanı, Çubuklu Hidiv Kasrı, Vlora Han gibi pek çok yapı ile birlikte en ilginç olanı Şeyh Zafir Türbesi gibi yapılar da art nouveaunın ülkemizdeki güzel örnekleridir.m 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man DANBRUWNUNEN SUN RUMANI 
EN e “BAŞLANGIÇ”IN ETKİSİYLE 
BASK BOLGESİNE YOLCULUK 


Sanırım ilk olarak sizlere kendimi tanıtmakla başlamalıyım. Ben Emin Eren Özlen, Koç Üniversitesinde halihazırda okumaya devam eden, 20 yaşında, yaşından fazla yer görmüş, adeta tüm çocukluğu havalimanlarında, uçaklarda, başka kültürleri, yerleri keşfetmekle geçmiş bir gezginim. Şu ana kadar 86 ülke gezdim, hedefim her geçen gün bu sayıyı daha da yukarılara taşımak, yeni kültürlerle tanışmak... Ben yeni yerler keşfederken, siz saygıdeğer okuyucularımız da benimle birlikte gezebilecek, sizlere her ay anlatacağım yerleri bu satırlarda keşfedebileceksiniz. 
Beraber çıkacağımız ilk yolculuğumuz, son zamanların en çok satanlar listesinde bulunan Dan Brown'un en son romanı Başlangıç'ın başladığı yer Bilbao ve Bilbao'ya kadar gitmişken görmeden dönmemeliyim dediğim San Sebastian... 


BILBAO BİLBAO 
Bask bölgesinin başkenti, endüstri merkezi 04 

ve nüfus olarak da bölgenin en büyük 

şehri olan Bilbao, İspanya'nın kuzeyinde yer almaktadır. Atlantik Okyanusu'nun Biscay Körfezi'nde konumlanan Bilbao, şehrin içinden geçen Nervion Nehri ve Atlantik Okyanusu'nun sebep olduğu gelgit hareketleri sayesinde günümüzde önemli liman şehirlerinden biridir. 


BILBAO'DA NERELERİ GEZMELİ? 
Guggenheim Müzesi: Guggenheim, Bilbao için adeta yenilenmenin sözlük anlamıdır. 
Sıkıcı bir sanayi şehrini çağdaş sanatla buluşturarak şehri turistlerin ilgi odağı olan bir şehre dönüşmesinde büyük etkiye sahip olan Guggenheim Müzesi; New York, Venedik 

gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde müzeleri bulunan Solomon R. Guggenheim Vakfı'na bağlı olan modern sanatlar müzesinden biri olup, 20. yüzyıl çağdaş sanat örneklerine 

ev sahipliği yapmaktadır. Müzenin mimarı dekonstrüktivizm akımının öncüsü, yüzyılın en önemli mimarlarından biri olan, Prag'daki Dans Eden Ev'in yaratıcısı Frank Gehry'dir. 
Bu nedenle sadece müze binası bile görülmeye değer niteliktedir. Müze pazartesi günleri dışında her gün saat 10.00-20.00 arası açıktır, giriş ücreti yetişkinler için 138€ olup çocuklar için ücretsizdir. Ayrıca müzenin içerisinde Nerua isimli bir Michelin yıldızlı restoran bulunmaktadır, rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. 


Bilbao Güzel Sanatlar Müzesi: İspanya'nın en iyi sanat müzelerinden biri olup müzede 12. yüzyıl Bask ve Katalan eserlerinden 

çağdaş sanatçıların yapıtlarına kadar geniş bir yelpazede eserler sergilenmektedir. Müze salı günleri hariç her gün saat 10.00-20.00 
arası ziyarete açıktır, giriş Ücreti yetişkinler için 9 € olup çocuklar için ücretsizdir. 


Casco Viejo (Eski Kent): 14. yüzyılda nehir kenarında kurulan eski kent, Bilbao'da görülmeye değer yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda Bask bölgesine özgü aperatif bir yemek olan pintxo'ların servis edildiği Pintxo barların bulunduğu bölgedir. 


BASK YEMEK KÜLTÜRÜ: Bask mutfağının en önemli yemeği bar üzerinde servis edilen pintxos'lardır. İspanyolca sivri çubuk anlamına gelen pintxos'yu tapas'tan ayıran özellik ise ekmek üzerinde ve tek parça olarak servis edilmesidir. Hamsi, turşu, sardalya, yeşil zeytin, pintxo'larda bolca kullanılan malzemelerden sadece birkaçıdır. Özellikle gurme şehir San Sebastian, pintxos barları ile ünlüdür. Pintxos barları lezzetli ve sosyal ortamlar sunması yanında, ekonomik olarak da oldukça uygun fiyatlılardır. 15-20 € civarı para harcayarak 6-7 çeşit pintxo yiyebilirsiniz. 


GUGGENHEİM 


BILBAO'DA NEREDE KALMALI?: Biloao'da konaklama olarak pek çok seçenek bulunmaktadır, kendi tercihinize, imkanlarınıza göre online otel rezervasyonu yapan sitelerden otel seçebilirsiniz. Ben otel olarak Guggenheim Müzesinin karşısında yer alan Gran Hotel Domine'de kalmıştım, tavsiye edebilirim. Gerek konum olarak gerekse konfor olarak oldukça güzeldi. 


BILBAO'YA NE ZAMAN, NASIL GİDİLİR?: Bilbao genel olarak sıcak ve ılıman bir iklime sahiptir. Bu nedenle Biloao'ya gitmek için 

en uygun dönem mayıs-ekim ayları arasındadır. Şehirde gerçekleşen çeşitli festivallere katılmak isterseniz yaz ayları tercih edilebilir. Ben 

tüm bunun tersine Biloao'ya ocak ayında gittim, hava öyle beklediğim kadar soğuk değildi, hele ki İstanbul'un soğuğundan sonra montsuz bile gezebilmiştim. Ayrıca off-season olduğu için şehirde az turist vardı, müzeleri ve tüm şehri daha rahat bir şekilde gezebilmem benim için artı oldu. Nasıl gidileceği kısmına gelirsek de Bilbao'ya, İstanbul'dan Türk Hava Yolları'nın haftanın üç günü karşılıklı olarak düzenlediği 4 saatlik direkt uçuşlar bulunmaktadır. 


GASTRONOMİ ŞEHRİ: SAN SEBASTIAN 

Şimdi gelelim Bilbao'dan yaklaşık 1,5 saat süren bir kara yolculuğu ile ulaşabileceğiniz, 2016 yılında Avrupa'nın kültür başkenti seçilmiş gastronomi kenti San Sebastian'a... 


San Sebastian, İspanya'nın Bask bölgesinde bulunan önemli sahil şehirlerinden biri olup Fransa topraklarına sadece 20 km uzaklıktadır. 
Dünyanın kişi başına düşen en fazla Michelin yıldızlı restoran sayısı ile günümüzde önemli bir gurme üssüdür. 


SAN SEBASTİAN 


SAN SEBASTIAN'DA NERELERİ GEZMELİ? 


San Sebastian Plajları: San Sebastian'da gezilecek yerlerin başında şehrin meşhur upuzun sahilleri gelmektedir. Şehrin en popüler plajı adını bulunduğu körfezden alan La Concha plajında deniz, plaj ve güneş keyfi sürebilir, çok güzel bir gün geçirebilirsiniz. Şehrin bir diğer popüler plajları arasında Ondarreta ve Zurriola plajları bulunmaktadır, bu plajlarda da tıpkı La Concha'da olduğu gibi güzel bir gün geçirebilirsiniz. Eğer siz de benim gibi buraya kış aylarında gelenlerden olacaksanız sahilde keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. 


Paseo Nuevo: Yeni sahil yolu olarak bilinen Paseo Nuevo, şehrin en güzel noktalarından biri. Gündüz ayrı güzel, gece ayrı güzel olan bu sahil yolunda gün batımını, Atlantik Okyanusu'nun hırçın dalgalarını izlemek, güzel bir yürüyüş için harika bir seçenek. Tavsiye ederim. 


Eski Kent (Old Town): Şehrin tarihi dokusunu en iyi hissedebileceğiniz yerlerden biri olan Eski Kent aynı zamanda restoran ve pintxos barların da bulunduğu, geceleri oldukça hareketli olan bir yerdir. Balık pazarı, tarihi kilise ve Constitucion Meydanı ise bu alanda görmeniz gereken yerlerden yalnızca birkaçıdır. 


SAN SEBASTIAN'DA NEREDE YEMEK YEMELİ? 

Önemli bir gastronomi kenti olmasından dolayı, şehirde değişik mutfaklardan seçenekler sunan birçok yemek yeri bulunmaktadır. Ayrıca San Sebastian dünyada kişi başına düşen en fazla Michelin yıldıza sahip şehirdir. Ben seyahatim boyunca Michelin yıldızlı restoranları tercih etmedim, hem rezervasyon yaptırmadığım için yer bulamayacağımdan hem de gastronomi üssüne gelmişken Michelin değil de biraz daha yerel, adı Michelin yıldızlı restoranlara göre bakıldığında pek duyulmamış yerlerde pintxos yemeği tercih ettim. Sizlere birkaç öneride bulunabilirim; La Vina ve Borda Berri deneyimlediğim güzel lezzetli pintxos'ları olan barlardandı, tavsiye edebilirim. 


SAN SEBASTIAN CHEESECAKE: 

San Sebastian”ı ziyaret edeceklere mutlaka San Sebastian'a gittiklerinde San Sebastian cheesecake yemeleri, yemeden geri dönmemeleri tavsiye edilir. Ben de bu tavsiyeye uyup San Sebastian'a gittiğimde bu meşhur tatlının yapıldığı yeri (La Vina) hemen buldum ve tadına baktım. San Sebastian cheesecake'i bildiğimiz cheesecake'lerden ayıran şey üzerinde herhangi 

bir aroma sosu olmadan, üst kısmı yanık ve de içi biraz daha yumuşak kalacak şekilde pişirilip servis edilmesidir. 


SAN SEBASTIAN'DA NEREDE KALMALI? 

San Sebastian'da konaklama olarak pek çok seçenek bulunmaktadır, kendi tercihinize, imkanlarınıza göre online otel rezervasyonu yapan sitelerden otelinizi seçebilirsiniz. Ben otel olarak merkezi konumda bulunan Hotel Maria Christina'da kalmıştım, tavsiye edebilirim. Gerek konum olarak gerekse konfor olarak mükemmel bir seçimdi.m 


ÇOCUKLARDA ETLE E MET 


Çocuklarımızın zekasını 9012 artıran ve erken dönemde konuşmayı destekleyen bebek işaret dilini öğretmenin en iyi metodu E.T.C.E metodudur. Bu da eğlen, tekrar et, cesaretlendir ve ekle kelimelerinin baş harfleridir. Eğlenmek çocukla kurulacak en etkin öğrenme metodudur. Çocuğunuzla birlikteyken ne kadar eğlenirseniz size olan dikkati daha çok artacaktır. Ama ya bir şeyi daha çok anlatmak istiyorsak ne yapacağız? 


Çocuklarımız taklitle ve tekrarla öğrenirler. 
Bir şeyi hemen yapmasını beklemek 

pek de doğru olmaz sanırım. İnce 

motor gelişimlerine göre çocuklarımızın yapabileceği özellikler farklılık gösterir. O yüzden her çocuk birbirinden farklıdır ve kıyaslamak doğru olmaz. 


Ancak konuşma gibi işaret dilinin de bize çocuklarımız tarafından geri dönüş süresi 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ay, İ yaşındaki. bir çocukte 15 ila 20 gün, 
2 yaşındaki bir çocukta 1 gün ya da 1 
haftadır. 


Hiçbir zaman işaret diline başlamak 

için geç değildir. En doğru zaman, 

sizin başladığınız zamandır. Sadece başlamak için hazır olmayı beklemeyin ve başlayınıınnn :) Hem de bir an önce! 
Ufaklıklarınızın size yaptığı hareketlere hayran kalacaksınız ve hayatınız boyunca sahip olacağınız eşsiz anılarınızın başlangıcı olacak. 


Bunun için de kelimeleri öğrenmeye başlayın ve bunları her fırsatta tekrar edin. 
Oyun oynarken oyunlarınızı öğrendiğiniz kelimelerden seçmeye çalışın. Mesela 

ona “kurbağa” kelimesini öğrettiyseniz oyunlarınızı bu kelime etrafında yönlendirin. 
Diyelim ki duyusal bir oyun hazırladınız ve oynuyorsunuz. Kurbağa hakkında hikaye anlatmaya çalışın ve işaretini mutlaka ekleyin. 


İşaret dilini ilk öğrendiğinizde bu işaretleri tekrar etmekte zorlanabilirsiniz. Ya da aklınıza gelmeyebilir. Eğer aklınıza işaretin nasıl yapıldığı gelmezse benim web sayfamda bir sözlük bulabilirsiniz (www. 
derinanne.com). Elinizin altında bir sözlük olması sizin işaretleri hatırlamanızı kolaylaştıracaktır. Ya da bir oyun grubuna dahil olursanız etrafınızda işaretleri yapan başka aileler de olduğu için siz de işaretleri tekrarlamak konusunda motive olabilirsiniz, bir yandan da çocuğunuz kendi akranlarının da işaret dilini kullandığını gördükleri için sevineceklerdir. Bu da onlara oyun hissi gibi gelecektir. Bu sayede hem siz hem de çocuğunuz tekrar etmiş olacaksınız. 

Ya da başka bir alternatif, bulunduğunuz bölgede oyun grubu yoksa siz kendi arkadaşlarınız ve onların çocuklarından oyun grubu yaratın. Hem siz hem onlar 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sosyalleşirken kendi aranızda öğrendiğiniz işaretleri tekrar etmiş olursunuz. 


Fırsat Kollamak 


Bir başka tekrar yöntemi de fırsat kollamak. Mesela “yağmur” 

kelimesi. Yağmur yağarken hemen camın önüne oturup ona yağmuru anlatmak 

ve işaretini tekrarlamak (Yağmur işareti: Elleriniz piyano çalar gibi yapıp aşağı doğru sallamak, sanki yağmur damlaları düşüyormuş gibi.) ya da parkta yürürken ona her defasında nesneleri konuşarak anlatırken bir yandan da işareti eklemek. 


Bebek işaret dili sayesinde bu yöntemi kullanmayan ailelere kıyasla kullanan aileler çocuklarıyla daha çok konuşuyorlar. 
Çünkü bir kelimeyi öğretmek için her defasında kelimeyi kullanmak lazım. Bu da en iyi o kelime etrafında konuşarak, hikayeler anlatarak gerçekleştirilir. Zaten çocuklarımıza konuşmayı öğretmek ve kelime haznesini kuwvetlendirmek için tavsiye edilen metot da budur. Aynı kelimeyi sürekli söylemek yerine her defasında farklı cümlelerde kullanmak. 
İşte işaret dilinde de kelime haznesini geliştirmiş ve işaretini öğretmiş oluyoruz. 


Sizi taklit etmek çocuklarınıza çok eğlenceli gelecek. Bu onlara oyun 

hissini verirken taklit edebildikleri ve kendilerini anlatabildikleri için öz güvenleri yükselecek. 


Size kendi aklından geçenleri ağlamadan anlatabildikleri için de sosyal becerileri yükselecek. Hatta şimdiden söyleyeyim, çocuğunuzu başka çocuklarla bir aradayken hem konuşup ya da konuşmaya çalışıp hem de işaretini yapmaya çalışırken görebilirsiniz. Bu çok eğlenceli olacak! 


İyi oyunlar, mutlu yaratımlar ve tekrarlar... 
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Nazlı Öztürk 


ASTROLOG 


KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 

Ay başlarken Akrep burcunda ilerleyen Jüpiter'in, Venüs ve Merkür ile çok güzel açıları bulunuyor. Mart ayının ilk haftasının sizin için çok olumlu geçeceğini, özellikle finansal konularla ilgili destek alacağınızı belirtmek mümkün. 6-7 Mart tarihinden sonra, Venüs ve Merkür burcunuza geçeceğinden tam anlamıyla hareketlenmeye başlayacaksınız ancak ay ortasında burcunuzda ilerleyen Venüs'ün Oğlak burcunda ilerlemekte olan Satürn ile bir karesi olacak. Özellikle parasal konularda biraz dikkatli olmanız gerekecek. 
Merkür'ün burcunuzda, 23 Mart tarihinde 

geri gitmeye başlaması ile geçmişte kalan fırsatları yeniden yakalamak için çok güzel 
firsatlar olacak fakat yeni başlangıçlar için 23 
Mart tarihinden sonrasında temkinli hareket etmenizde fayda var. 


BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs) 

Ay başında Jüpiter'le Merkür'ün ilişki evinizde sunduğu olumlu enerji, problemli durumların çözüme kavuşmasını sağlayacak. 6-7 Mart haftası geldiğinde Venüs ruhsal alanınıza geçiş yapıyor olacak. Bu süre zarfında 

iken sizden gizlendiğini düşündüğünüz konularda araştırma yapabilir, özellikle ay ortasında sevgiyi alıp vermek ile ilgili sorun yaşadığınızı ve maddi konularda problemler 
yaşadığınızı görebilirsiniz. Merkür'ün de 23 
Mart tarihinde Koç burcunda geri harekete başlamasıyla sizden gizlenmiş, şimdiye kadar aydınlanmamış bütün konular karşınıza çıkabilir. 


İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran) 

Günlük hayat akışınız ve mesleki ilerleyişiniz, rutininiz ay başında Jüpiter'in Merkür ve Venüs ile olan olumlu açısından dolayı, 

akışta ilerliyor olacak. Ancak ayı ortasında ve Venüs'ün Satürn'le olan karesinden dolayı ilişkilerde parasal konularla ilgili problemler veya sevgiyi alıp verme ile ilgili tkanmalar yaşayabilirsiniz. Bunun geçici bir süreç olduğunu bilmelisiniz. 28 Mart tarihinde 

ise Merkür geri hareketi başladığında yeni başlangıçlar için artık uygun bir zamanda madığınızı, geçmişte konuşulanların ve eçmişte başlatılan işlerinin ele alınma zamanı duğunu bilmelisiniz. 
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ENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz) 

şk hayatınız ve çevrenizdeki insanlardan dığınız destek ile mart ayına çok güzel keyifli ve yüksek enerji ile başlıyorsunuz. Ay ilerlerken Venüs ve Merkür'ün Koç burcuna geçmesiyle iş ve kariyer hayatınız canlanıyor, daha yoğun görüşmelerle iş hayatınız renkleniyor. Ancak ay ortasında Venüs Satüm karesi, özellikle iş hayatınızdaki ilişkilerde problemli durumların 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ortaya çıkmasına neden olabilir. Sorunların üzerinde fazla düşünmeden ve maddi konularda temkinli olarak ilerlemenizde fayda var. 


ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos) 

Ay başında Jüpiter'in, Merkür ve Venüs ile çok güzel açıları olduğu için mart başında özellikle ev yaşamınıza dair ve kariyer hayatınızda önemli gelişmeler olacaktır. Ayın devamında Venüs ve Merkür Koç burcuna geçecek ve dost borcunuzda ilerleyen gezegenler sizi cesaretlendiriyor olacak. Ancak ay ortasında günlük işleriniz ile ilgili düzenlemeniz gereken detaylar olabilir ve seyahatlerinizde bazı problemler yaşanabilir. Ek olarak parasal konularda daha temkinli olmanız gerekebilir. 
Dolayısıyla ay başındaki olumlu enerjinizi kullanıp, ay ortasında dikkatli ilerlemenizde fayda var. 


BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 

Ay başlarken ilişki evinizde ilerleyen ve 

evlilik alanınızı etkileyen çok güzel, olumlu gezegen etkileşimleri söz konusu. Merkür'ün ve Venüs'ün, Jüpiter ile bağlantısı iletişimsel konularda olumlu ilerlemenize destek sunuyor. 
Ancak ay ilerlerken Venüs ve Satürn'ün kare açısından dolayı parasal konulara dikkat etmenizde fayda var. Ay sonunda yönetici gezegeniniz Merkür'ün de 23 Mart tarihinde geri harekete geçmesi ile eskiden bağlantılı olduğunuz kişilerle tekrar görüşmeniz 

söz konusu olacak ve önceden yapmış olduğunuz bağlantıların tekrar dönmesi ile parasal konularda yeni kazançlar sağlamanız mümkün. 


TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 

Ay başlarken yönetici yıldızınız Venüs, Jüpiter'den çok güzel açı alıyor. Kendinizi 

iyi hissetmeniz, ruhsal olarak ve sakin ve olumlu olmanız mümkün. Ay ilerlerken yönetici yıldızınız Venüs Koç burcuna geçtiğinde ilişkileriniz canlanmaya başlayacak. Birden çok kişi karşınıza çıkabilir ve siz bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Mevcutta bir ilişkiniz var ise problemleri çözmek ve konuşmak için en uygun zaman diliminde olacaksınız. Orta yolu bulmak için ilk adımı siz atabilirsiniz. 


AKREP (23 Ekim - 21 Kasım) 
Burcunuzda ilerleyen Jüpiter, ay başında Venüs ve Merkür ile uyumlu konumda olacak ve finansal konular ile ilgili artılanma yaşamanızı sağlıyor olacak. Bu anlamda ay başında hem ilişkiler hem de parasal konular sizin için destekleyici olacak. Ay devam ederken günlük işleriniz ile ilgili karmaşa yaşayabilirsiniz. Venüs ve Satürn 


kare açısından dolayı, iletişimsel aksaklık ve anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. 9 Mart tarihinden sonra Jüpiter de burcunuzda geri harekete başlıyor olacak. Artık şans ve firsati kendiniz yaratmak durumunda kalacaksınız. 


YAY (22 Kasım - 21 Aralık) 

Ay başında yönetici gezegeniniz Jüpiter, yeni fikirler üreterek iş ağınızı genişletmenize destek sunarken, ruhsal olarak kendinizi 

iyi hissetmenizi sağlıyor. Kendinizi en iyi hissettiğiniz yerin eviniz olduğunu görebilir, aile bireylerinden destek alabilirsiniz. Ay ortasında aşk yaşamınıza dair bazı sorunlar, ayrılma isteği ya da ilişkiden soğuma hissini size getirebilir. Sevginizin gücüne inanarak durumları iyileştirmek, sorunları büyütmemek sizin elinizde olacak. Ay ortasında ev yaşamınıza dair bazı ekstra giderler de söz konusu olabilir. 


OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak) 

Mart ayına, Jüpiter ve Venüs'ün üçgen 

açılı enerjisi ile giriş yaparak üzerinizdeki sorumluluklardan rahatlama enerjisi 

ve kendinizi iyi hisseden bir ruh halini yakalamanız mümkün. Burcunuzda 

ilerleyen Satürn, ayın ortasında Venüs ile kare açıda olacağından, kendinizi geçici bir süre huzursuz hissedebilirsiniz. Sevginizi hissettirmek ya da sevgisinden emin olamama gibi durumlar, ilişkinizde soğuma olduğu hissi yaratabilir. İlerleyen günlerde bu düşüncelerin geride kaldığını göreceksiniz. 


KOVA (22 Ocak - 19 Şubat) 

Ay başında yıldızlar iş ve kariyer yaşamınız konusunda sizi destekliyor sevgili Kovalar. 
Yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz ve eğer iş başvurunuza ilgili beklentiniz varsa olumlu bir geri dönüş alabilirsiniz. Ay ortasında 

ise Venüs ve Satüm karesi, ruhsal olarak kendinizi yorgun hissetmenize ve içsel olarak maddi konularda kendinizi fazlaca kaygılı hissetmenize neden olabilir. Yeni anlaşmalarda temkinli olmanızda fayda var. Ay sonunda Merkür'ün geri hareketi başlıyor olacak. 


BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 

Geçtiğimiz aydan beri burcunuzda ilerlemekte olan Venüs, aşk yaşamınıza dair olumlu gelişmeleri getirmiş olmalı. Ay başında Venüs, Jüpiter ile üçgen açıda olacağından, kendinizi her zamankinden daha iyi hissetmeniz mümkün. Ay ortasında Venüs'ün Koç burcuna geçmesinden dolayı, Satürn karesine giren Venüs, yavaşlamanıza ve sevgiye ayıracak zamanınızın azalmasına neden olsa da maddi kazanç konusunda yaşadığınız artılanma bu ayı rahat geçirmenizi sağlayacak. 
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